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Er wordt weleens gezegd dat 
vrijzinnigen in de eerste plaats met 
hun hoofd geloven. Daar zit denk ik 
wel een kleine kern van waarheid 
in, zeker in vergelijking met andere 
christelijke stromingen. Van oudsher 
kennen vrijzinnigen een traditie van 
redelijkheid en vrijheid van denken. 
De eerste generatie vrijzinnigen, 
ook wel ‘modernen’ genoemd, 
waren behoorlijk intellectualistisch 
en rationeel. Ze wilden het geloof 
bij de tijd brengen en eigentijdse 
ontwikkelingen in de wetenschap 
en de cultuur integreren in kerk en 
theologie. Er werd gestreefd naar 
een geloof dat ook voor moderne, 
weldenkende mensen geloofwaardig 
kon zijn. In die traditie staan we 
nog steeds. En daar is in principe 
niets mis mee. Als dat tenminste in 
evenwicht blijft met ons hart en ons 
gevoel.

Soms bestaat het idee dat geloven 
met het hoofd een soort koele 
afstandelijkheid betekent. Maar 
denken en voelen sluiten elkaar 
niet uit. Integendeel. Het hoofd is 

bijvoorbeeld ook de bron van onze 
verbeeldingskracht. Die samenhang 
van hoofd en hart, van bezinning 
en beleving, zie ik vooral terug in 
de mystiek. De term kan wellicht 
wat vaag en abstract klinken. Maar 
theoloog Kick Bras geeft in zijn boek 
Oog in oog: Christelijke mystiek in 
woord en beeld een heel heldere 
definitie van mystiek: ‘Het is een 
verlangen en streven naar innige 
verbondenheid met het goddelijke 
mysterie.’ Wat ik zo mooi vind 
aan deze omschrijving is dat die 
heel open blijft. Mystiek kan heel 
verschillende vormen en invullingen 
krijgen. Het is heel persoonlijk en 
antiautoritair. Het gaat in de mystiek 
niet om dogma’s, maar om zoeken 
en tasten, om verlangen en ervaren. 
En het staat ook niet los van het 
dagelijks leven of hoe we moeten 
handelen. Denk bijvoorbeeld aan het 
boek Mystiek en verzet van Dorothee 
Sölle, waarin zij juist laat zien hoe 
maatschappelijk verzet voortkomt 
uit mystieke vroomheid.

Om een lang verhaal kort te maken: 
mystiek kan volgens mij heel veel 
inspiratie bieden voor een vrijzinnige 
manier van geloven!

ds. Klaas Douwes

Mystiek
Soms verlang ik ernaar
mijn gedachten rechtstreeks 
te kunnen overbrengen
zonder telegrammen of 
boodschappen
via allerlei mensen
ik verlang naar de brief-loze 
brief
en naar het zwijgen dat geen 
woorden behoeft
naar het zijn zonder medium

Maar mijn moeder de bijbel is 
streng
zij onderwijst mij god
en om god gaat het
als ik geen tussenpersonen wil
god spreekt slechts in 
boodschappers
is vlees geworden
vatbaar voor kanker
aan de tijd onderworpen
god zegt de traditie is niet 
naakt

Tot troost
en tegen kerkversuffing
zegt mijn moeder nog
god heeft veel kleren

– Dorothee Sölle
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Van het VVR bestuur en de Stichting 
Regentessekerk

Het mooiste jaargetijde van het jaar is volgens mij wel het voorjaar 
en dat doet nu weer zijn intrede en verrast ons met een mooie 
bloemenpacht. Het jonge groen aan de bomen komt ook alweer uit; 
het is buiten prachtig!

Wij hebben een goede Paastijd gehad met een mooie dienst en dan 
gaan we nu op weg naar Pinksteren. Maar voor het zover is, wacht 
ons nog een drukke tijd.

De besturen zijn bezig met het voorbereiden van de jaarvergadering, 
die zal plaats vinden op zondag 3 mei na de kerkdienst, waarin 
Klaas Douwes voorgaat! Sjoerd is druk bezig met het jaarverslag en 
u zult binnenkort de uitnodiging ontvangen.  De penningmeesters 
zijn druk met de jaaroverzichten die u tijdens de vergadering ook 
kunt bekijken en beoordelen.

De werkgroep van de Protestantse Gemeente in Apeldoorn 
organiseert het Zinderfestival. Dit is een jaarlijkse inspiratiedag. 
Dit jaar is het thema de schepping, met als motto “ Zinderend 
Groen”. Het festival zal dit jaar zijn op zaterdag 30 en zondag 31 
mei. Op zaterdag 30 mei zal er een sponsor - fietstocht zijn van 
zo’n 25 km. Deze tocht gaat langs een aantal kerken waar men een 
stempel kan halen. Sommige kerken zijn open en andere kerken 
zijn gesloten. Daar kan men alleen een stempel halen. Zo zal bij de 
Regentessekerk  alleen een stempelmogelijkheid zijn tussen 12.40 
uur en 13.00 uur.  Voor meer informatie  bezoek de website www.
pkn-apeldoorn.nl  of via tel. 06 21874128. Deelname is mogelijk 
voor iedereen!

Dan sluiten wij op de eerste Pinksterdag de cirkel van kerkelijke 
feestdagen af (Advent t/m Pinksteren), zoals gebruikelijk met 
vanaf 10.00 uur koffie met koek in de kerk rond 10.30 uur begint 
de dienst en daarna sluiten we af met een hapje en een drankje in 
de achterzaal.

Er is een gesprek met de gemeente geweest over hoe hun visie is 
als wij in de toekomst de kerk zouden moeten verkopen. Het was 
een goed gesprek en zij zullen dit bekijken. Verder is er nog weinig 
over te zeggen, maar voor ons is het belangrijk te weten wat de 
mogelijkheid in de toekomst is en wat ons te wachten staat. Op de 
jaarvergadering zullen wij het een en ander nader toelichten.

.

Iedereen heeft zijn rivier 
en ik, ik heb de IJssel

Langs de kleine dorpen stromen
Glinsterende kinderdromen. 
Iedereen heeft zijn rivier en ik,  
ik heb de IJssel

In de zachte koeieogen spiegelt 
zich een heel klein strand
Kleine voeten in het water, kleine 
klompen op de kant
In de zachte koeieogen spiegelt 
zich een heel klein strand
Kleine kolken in het water, grote 
dromen op de kant
In de zachte koeieogen spiegelt 
zich de eerste mond
Grote woorden aan het water, 
kleine liefde op de grond
In de zachte koeieogen spiegelt 
zich een kleine hand
En schrijft de allereerste naam 
met grote letters in het zand.

Iedereen heeft zijn rivier en ik,  
ik heb de IJssel
Langs de groene dorpen stromen 
glinsterende kinderdromen
Iedereen heeft zijn rivier en ik,  
ik heb de IJssel
In de zachte koeieogen spiegelt 
zich het kleine strand
Schipper ik moet overvaren, 
schipper naar een groter strand
In de zachte koeieogen spiegelt 
zich voor het laatst een hand
Gooi de dromen in het water, 
afscheid van een kinderhand.

Iedereen heeft zijn rivier en ik,  
ik heb de IJssel
En de zachte koeiogen volgen 
alles onbewogen

Iedereen heeft zijn rivier en in mij, 
in mij stroomt de IJssel.

Liselore Gerritsen (1937 – 2000)
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Vanuit de Stichting Regentessekerk

Binnenkort zal in de achterzaal het plafond 
worden geschilderd en de tuinman zal 
snoeiwerkzaamheden verrichten. De tuin 
wordt bijgehouden door Philippien en 
u hebt vast de nieuwe plantjes aan de 
zijkant van de kerk gezien.  Dan zal er 
nog een kleine verbetering aan het elektra 
worden aangebracht en wordt naar de 
beveiliging gekeken.

Dan wens ik alle zieken beterschap en 
sterkte toe.
Daarnaast iedereen die op vakantie gaat 
een goede tijd toegewenst.
Hartelijke groet, 
Diana Bosveld, 
vicevoorzitter VVR en Stichting  

Huis Verwolde te Laren
Grand Tour

In het jaar waarin Huis Verwolde 250 
jaar bestaat, organiseert het Gelders 
Landschap en Kasteelen een Grand Tour 
door het huis, dat nog volledig de geest 
ademt van de familie Van den Borch. Je 
kunt ook in vertrekken, die anders gesloten 
zijn, zoals de Sanatorium-kamer en de 
Van Nieukerkenkamer. In het onderhuis 
zie je de dienstvertrekken en de keu-ken. 
Daar of buiten op het terras kun je van 
iets lekkers genieten. Dit gebeurt op een 
aantal zondagen en donderdagen van 
11.00 – 16.00 uur. Tickets en informatie 
glk.nl/verwolde. Bron: Mooi Gelderland.

Gezamenlijke Diaconie
Het Hospice aan de Polkastraat bedankte hartelijk voor de 
gift van € 222,- Zoals eerder vermeld, was dat de opbrengst 
van  de collecte op Eeuwigheidszondag. Ze krijgen deels 
overheidssubsidie maar zijn verder afhankelijk van giften. 
“Zonder donaties zoals de uwe zou het Hospice niet 
kunnen bestaan.” schrijven ze.

De collectes voor de Pauluskerk (voorheen Stichting 
Dakloos) brachten € 570,- op. Met 
Pasen was de bestemming: ’k Leef. € 85,50 voor het 
inloophuis voor mensen met kanker en hun familie.

De Centrale Diaconie ven de PKN gaat ook weer 
“Vakantiegeld samen delen,” organiseren. Voor de 
15e keer al. Er komen folders in de kerk, maar als u 
wilt meedoen kunt u dat ook via de website doen: 
vakantiegeldsamendelenapeldoorn.nl  Van 20 april tot 31 
mei.

In maart en april is het geld voor Artsen Zonder Grenzen. 
U weet inmiddels wel hoe onmis-baar zij zijn in deze 
wereld vol oorlog en vluchtelingen. Voor de voedselbank 
Apeldoorn col-lecteren we in mei en juni.

Dank voor uw gaven.

Ook via de bank kunt u geld overmaken: Stichting 
Regentessekerk 
NL 16 INGB 0001122119. Vermeld dan het collectedoel.

Namens de Diaconie
Ada Stafleu
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Vereniging Vrijzinnige Regentessekerk
Predikant 	 ds. K. Douwes 	 06-21622676
		  kdouwes@gmx.com
Secretariaat 	 dhr. S. de Haan 	 055-5427856
		  npb@regentessekerk.nl

Contactpersoon Regentessekerk
		  mw. D. Bosveld 	 06-12919653

Remonstrantse Gemeente Apeldoorn
Onderdeel van Remonstrantse Gemeente Oosterbeek

Contactpersonen 
dhr. M. Schepman  		      055-5415609 
mw. L. Hendriks		      055-3552935 

Redactie 	 Willy van der Bijl
		  Bea van Maaren
		  Ria Siegelaar

De redacteuren verzorgen bij toerbeurt de eindredactie. 
Bij dit nummer is dat gedaan door Willy van der Bijl.
Sluitingsdatum kopij volgend kerkblad 13 juni.
Kopijadres: redactie@regentessekerk.nl

Drukwerk en layout: 	 Elwipress en Krachtig in Media

KERKDIENSTEN
Aanvang diensten 10.00 uur            
Vesper 16.30 – 17.00 uur
		

april
26	 Oecumenische Basisgem		  Versper

mei
03	 ds. K. Douwes  | aansl. gem.vergadering
10	 mw. ds .M. Kwant
17	 Oecumenische Basisgemeente
24	 Pinksteren  mw. ds. Th. Verspuij		  Vesper	
30	 geen dienst

juni
 7	 ds. K. Douwes
14	 Oecumenische Basisgemeente
21	 mw. M. Brok			
28	 ds. K. Douwes		  Vesper		

Collectes
april: 		  Artsen zonder Grenzen
mei en juni: 	 Voedselbank
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Afscheid van Nel Maria Heins
Op Goede Vrijdag was ze er nog, 
zittend in de grote kring rond de 
avondmaalstafel.
We konden niet vermoeden dat ze 
een week later overleden zou zijn.
Zo’n dappere, meelevende vrouw.

Ze werd geboren in Oostkapelle, op 11 september 1934. 
In haar actieve jaren heeft ze veel pel-grimsroutes en 
lange wandelingen gemaakt. Niet alleen naar Santiago 
de Compostello, maar ook in Italie en Oost Europa. Het 
ritme van het lopen, de natuur, de ontmoetingen met 
anderen  maar ook de verstilling waren zo waardevol voor 
haar. Mediteren, lezen, denken en filosoferen  over wat er 
nog meer in het leven is. Dat boeide haar. Daarbij had ze 
ook oog voor de mensen om haar heen. Ze leefde mee 
met de zorgen die anderen hadden. Ook de vluchtelingen 
gingen haar ter harte.

In de Regentessekerk voelde ze zich thuis. Altijd kwam ze 
ook naar de vespers. Die gaven haar moed, vertelde ze. Na 
het overlijden van haar man - al lang geleden - voelde ze 
zich toch vaak eenzaam. Ondanks de wandelvriendinnen 
en de leesgroepmaatjes bleef ze om zich heen een be-
paalde afstand houden.
Ze hield veel van poezie en gaf zelf een boekje uit met 
haar overdenkingen en gedichten. En haar liefde voor 
Zeeland. ’Over Leven’ is de titel.
En hoewel ze zelf geen huisdier had, was ze dol op onze 
Boef (een zwerfkat uit het asiel). Ze stuurde hem af en 
toe kleine kaartjes.

Het afscheid is op 17 april  in het Paviljoen van Heidehof. 
We houden de herinnering aan een lieve, bijzondere 
vriendin.
Ada Stafleu

Hieronder een gedichtje van haar han. 
Zij schreef, dit in de zomer van 1999.

In dit fleurig bloemenhoekje
lees ik dikwijls krant en boekje
kopje koffie en een koekje
en dan denk ik: mens, wat zoek je
straten druk en niemand roept je
ik blijf hier
op ’t eigen stoeple

Cor S: Blijf toch in je bloemenhoekje
lees een spannend reizenboekje
waarin mensen ‘berg op’ hijgen
en veel vreemde ziektes krijgen.
schenk jezelf dan een glas wijn
denkend wat is ’t leven fijn!


