Regentesse

kerkblad

Februari 2026
Jaargang 51

Vorig jaar sprak ik in de dienst met
Pinksteren over het idee van de
wereldziel, omdat het voor mij zo
mooi aansluit bij het verhaal van de
uitstorting van de Geest. Het is een
gedachte die mij sindsdien is blijven
vergezellen en die ik de komende
tijd verder wil uitdiepen, met twee
lezingen op donderdagmiddag 5 en
26 maart (14.00-15.30 uur).

Het idee van de wereldziel is geen
nieuwe vondst, maar gaat al terug tot
Plato en leeftin verschillende vormen
binnen het hindoeisme en andere
religieuze tradities. De gedachte van
een wereldziel vertrekt vanuit een
eenvoudig, maar tegelijk ingrijpend
vermoeden: dat de werkelijkheid
niet bestaat uit losse, levenloze
onderdelen, maar een levend geheel
vormt. Dat alles wat is — mensen,
dieren, planten, zeeén, lucht, stenen,
sterren — deel uitmaakt van één
grote samenhang, doortrokken van
een soort dragende levenskracht.

Regentesselaan 14b
7314 AD Apeldoorn

055-5212720
www.regentessekerk.nl
info@regentessekerk.nl

‘Een rivier is geen vijver,

een vijver is geen vat,

een vat is geen bak met water.
Maar zowel in de rivier,

als in de vijver,

als in het vat en de bak

zit hetzelfde water.

Zo zijn ook alle mensen verschillend,
maar de geest die in hen huist
is in alle mensen gelijk.’

Leo Tolstoj

De wereld is in deze visie niet alleen
geschapen, maar ook bezield. De
wereld is niet alleen iets dat gewoon
bestaat, maar iets dat leeft. Wie zo
naar de wereld kijkt, kijkt anders.
Dan is de aarde niet langer vooral
een verzameling  grondstoffen,
maar een medeschepsel waar
we zelf deel van uitmaken. Dan
staan wij niet tegenover de natuur,
maar er middenin. Dan zijn wij niet
buitenstaanders die toevallig op deze
planeet zijn beland, maar deelnemers
aan een groter, levend verhaal. Het
idee van de wereldziel nodigt uit
tot een houding van eerbied: voor
het leven in al zijn vormen, en voor
de kwetsbaarheid ervan. Juist dat
maakt het idee van de wereldziel
naar mijn idee ook heel actueel.

Tegelijk raakt de gedachte van de
wereldziel ook aan hoe we naar
onszelf en naar elkaar kijken. Als
alles doordrongen is van dezelfde
levenskracht, dan draagt ieder mens

Agenda

19 februari 16.30 uur
Themacafé
zie elders in dit nummer

5 maart 14.00 uur
Lezing 1 door Klaas
Douwes over

‘De Wereldziel’

11 maart 14.30 uur
Liedconcert

Een poétische reis in
liedjes en verhalen

19 maart 16.30 uur
Themacafé
zie elders in dit nummer

26 maart 14.00 uur
Lezing 2 door Klaas
Douwes ‘De wereldziel’

16 april 17.00 uur
Saidah uit Damascus kookt
(zie elders in dit nummer)

Voor meer informatie zie
de website en ‘De Groene
Hoed’
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Het was weer een gezellige
happening, de poéziemiddag van
20 januari. Veel trouwe bezoekers
die veelal uit eigen werk voorlazen
en over het geheel gezien een
grote variatie in onderwerpen.
Deze keer zelfs met muziek erbij
van 2 heren zangers/gitaristen.
Het nieuwe jaar was nog een
beetje nieuw, het volgende goede-
voornemens-gedicht, geschreven
en voorgedragen door Ria
Mandersloot, kon nog wel en riep
vele glimlachjes op. We laten u
graag meeglimlachen!

Goede voornemens

Altijd was het in januari al balen
van voornemens die de eindstreep
niet halen

Ik heb ervan geleerd
mijn keuzes waren verkeerd

Dit jaar heb ik me voorgenomen
met realistische plannen te komen

Zoals te laat naar bed gaan
de vuile vaat laten staan

Te vaak snoepen, te veel eten
regelmatig iets vergeten

Te weinig sporten, appeltje eitje
het uitstellen van een vervelend
karweitje

Lummelen zonder me schuldig te
voelen
Ja, dat worden voor dit jaar mijn
doelen

In december wil ik het glas heffen
en klinken
omdat ik alles heb kunnen afvinken

iets van diezelfde diepte in zich. Verschillen verdwijnen daarmee
niet, maar krijgen een andere plaats. Ze worden niet ontkend,
maar ingebed in een grotere verbondenheid. Onder alles wat
ons onderscheidt, ligt een gedeelde bron, stroomt een gedeelde
levenskracht. Zo kan het spreken over de wereldziel helpen om
woorden te vinden voor een ervaring die velen herkennen, maar
moeilijk onder woorden kunnen brengen: dat we soms voelen dat
we niet op onszelf staan, dat we gedragen worden, dat we deel
uitmaken van iets dat ons overstijgt en tegelijk heel nabij is.

Binnen het christendom is de wereldziel altijd een minder gangbare
gedachte geweest en vaak zelfs omstreden. Toch zijn er door
de eeuwen heen steeds weer christelijke denkers geweest die
probeerden het spreken over God, Geest, Christus en schepping
te verbinden met het vermoeden van een bezielde wereld. In de
lezingen wil ik ook bij een aantal van die stemmen stilstaan en
samen verkennen wat het idee van de wereldziel vandaag voor ons
kan betekenen. Niet alleen als interessant gedachtegoed, maar
als mogelijke bron van verdieping voor een vrijzinnige manier van
geloven.

Klaas Douwes

Van het VVR bestuur en de stichting
Regentessekerk

De activiteiten rond de kerst en de jaarwisseling zijn voor ons
hoogtepunten waarop we inspiratie en saamhorigheid ervaren en zo
zijn wij hoopvol het nieuwe jaar binnengegaan. De vieringen waren
positief opgeluisterd door de brassband en oliebollen. Een jaar
waarin de activiteiten en de actieve bijdrage van de Remonstrantse
gemeente steeds verder zullen afnemen. We zijn dankbaar dat er
toch nog individuele leden van de RGA actief blijven en betrokken
voelen bij de regentessekerkgemeenschap.

De Oecumenische Basisgemeente heeft de data die o.m. vrij
zijn gevallen door de RGA, die zoals het er nu naar uit ziet maar
2 diensten zal houden in 2026, opgevuld en heeft een aantal
vieringen gepland. Meer informatie vindt U op hun website: https://
oecumenische-basisgemeente-apeldoorn.nl/. ledereen is bij die
vieringen hartelijk welkom.

Ons eigen preekrooster is voor 2026 gevuld en ook voor 2027 al zo
goed als rond, maar vraagt voor Diana nog veel aandacht omdat
er hier en daar wel eens iemand uitvalt en het ook steeds lastiger
wordt de opengevallen plek weer in te vullen.

We zijn dankbaar dat we met de beperkte menskracht die we hebben
toch in staat blijven de gemeente te laten voortbestaan en hoewel
er ook mensen wegvallen komt er af en toe nog weer een nieuwe
roeping bij. Verheugend was het ook dat veel leden op de ochtend
die we organiseerden voor de asielzoekers die op dit moment in het
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AZC wonen zoveel leden aanwezig waren
om te helpen. Jammer was het dat er
slechts 2 mensen vanuit het AZC waren.
Maar de ervaringen en de contacten
waren wel positief gewaardeerd. Een van
de bezoekers, Saidah, een Syrische vrouw,
heeft aangeboden een Syrische maaltijd
te willen koken voor ons en dat is gepland
op de dag van het thema café op 16 april.

De Stichting

Praktische zaken

Alles loopt eigenlijk zoals het moet lopen.
En dit dankzij vele handen.

Begin Januari was er een afspraak met
de gemeente die door omstandigheden
niet door kon gaan over de toekomst van
de Kerk en de rol van de gemeente erbij.
Er moet nu een nieuw afspraak worden
gepland en dat is best lastig, omdat er
toch vrij veel mensen aanwezig willen
zZijn en agenda’s niet altijd voor iedereen
dezelfde ruimte bieden. Ook loopt er nog
een contact met de stichting Gelderse
Kerken.

Tot Slot

De toekomst van de landelijke VVP is
nog ongewis. Het blijft een vereniging
waarbij de statuten worden aangepast,
maar wat in de nieuwe situatie het beleid
wordt en de invulling van de structuur is
nog ongewis. Het roept nog steeds wel
de vraag op waarom kleine organisaties
toch maar voort blijven ploeteren en niet
andere vrijzinnige kerken en verenigingen
opzoeken om samen te werken en samen
te gaan.

Een hartelijke groet en steun en troost in
tijden van ziekte en achteruitgang,

Arend van der Beek, voorzitter VVR en
Stichting

= -

Wij zeggen u hartelijk dank voor uw gift van € 658,50’
schreef de penningmeester van ATD Vierde Wereld.
‘Hiermee kunnen we mensen die leven in extreme armoede
ondersteunen en begeleiden om hun leven beter op de rit
te krijgen.

Dat was eind 2025, we hadden gecollecteerd in
september en oktober. Daarna was het collectegeld voor
het Citypastoraaat: de Herberg aan de Deventerstraat.
Opbrengst € 641,-

Voor het Hospice bracht de collecte tijdens
Eeuwigheidszondag in totaal € 222,00 op.

En voor ‘kLeef bij de Kerstdienst: €165,- We kregen van
hen een hartelijke bedankbrief met informatie.

In 2025 waren er 4750 bezoekers in het huis. ‘Een
opvallende stijging van zo'n 20 procent van het aantal
mensen onder de 50 jaar met kanker. Ze vragen steun,
willen een activiteit doen of contact met lotgenoten
zoeken. stond er in de brief.

Pauluskerk Apeldoorn, voorheen Stichting Dakloos, is het
collectedoel in januari en februari 2026.

Daarna komen er 2 maanden waarin we Artsen zonder
Grenzen steunen. Zij bieden levensreddende hulp in
alle oorlogsgebieden zoals Gaza, Oekraine, Soedan.
Overal waar het nodig is en ze door de overheid worden
toegelaten.

U weet het: overmaken per bank is ook mogelijk: Stichting
Regentessekerk NL 16 INGB 0001122119. Met vermelding
van het collectedoel.
Dank voor uw gaven

Namens de Diaconie,
Ada Stafleu
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Op 21 januariwas een groepje betrokken mensenvan onze
kerk klaar om vluchtelingen uit het AZC te verwelkomen
in de achterzaal. Met koffie en soep en broodjes.

We verwachtten 8 mensen, maar jammer genoeg
bleef het bij twee. De afstand van Deventerstraat tot
Regentessekerk was misschien in alle opzichten te groot.
Toch was het een fijne bijeenkomst. Omdat we ook
onderling kennis maakten. We gingen nog even allemaal
naar de kerkzaal. Magda speelde een klein stukje orgel
en we zongen samen: Ubi caritas, Deus ibi est. ‘Waar
vriendschap en liefde is, daar is God!

Celine van St. Present, die contactpersoon was, mailde
de reactie van de jongeman uit Ethiopié:

"Ik vond het heel fijn woensdag en de soep was lekker.
Het voelde als familie.”

Onze tweede gast, de Syrische Saidah uit Damascus,
is kok. Zij gaat voor ons koken. Er kunnen 20 mensen
komen eten. Op donderdag 16 april van 17.00 tot 19.00
uur is er een maaltijd in de achterzaal. Kosten € 10.- per
persoon. All in.

Je kunt je opgeven bij Ada Stafleu, stfl.apel@wxs.nl of
055-5211185. Kan ook via de lijst op het prikbord.
Betalen hoeft pas bij het eten.

N.B. Het eten is onder voorbehoud. Saidah kan ook naar
een AZC in een andere plaats worden overgebracht. Of
het land worden uitgezet. Er is voor haar geen zekerheid.
Als u zich opgeeft voor het eten, geef dan ook uw
telefoonnummer of mailadres. Dan kunnen we
waarschuwen als de maaltijd niet kan doorgaan,

Thema Café

Het voorjaar wil nog niet echt komen en daarom gaan
we in het themacafé van 19 februari a.s. wat meer aan
introspectie doen onder leiding van de dichter Jacob
Vermaat. Hij heeft een poéziebundel geschreven
‘Schemerweten'waarin de gedichten een zoektocht
geven naar oorsprong en perspectief van je zijn, je weten,
je heimwee, je verlangen, je (vrije) wil, je uitzicht.

Plaats: Achterzaal Regentessekerk
Datum: 19 februari

Tijd: 16.30 — ong. 18.45 uur
Kosten: 7 euro

Op donderdag 19 maart zal Loes Hendriks een
boekbespreking houden over het boek ‘De Vluchtelingen
Republiek, een migratiegeschiedenis van Nederland’ door
David de Boer e.a. Zij zal ingaan op de geschiedenis en de
impact daarvan op Nederland.

KERKDIENSTEN

Aanvang diensten 10.00 uur
Vesper 16.30 — 17.00 uur

februari

15 VVR ds. K. Douwes

22 Oecumenische Basisgemeente
vesper

ds. K. Douwes

mw. ds. N. Sven

mw. ds. H.J.M. van der Woude

drs. L.C. Bulens vesper
29 geen dienst

april

03 VVR ds. K. Douwes,
avondmaalsdienst 19.00 uur

05 VVR Pasen, ds. K. Douwes

12 geen dienst

19 VVR mw. M. Visch-de Bruijn

Collectes
Februari: Pauluskerk-Apeldoorn
Maart en april: Artsen zonder Grenzen
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Vereniging Vrijzinnige Regentessekerk

Predikant ds. K. Douwes 06-21622676
kdouwes@gmx.com
Secretariaat  dhr. S. de Haan 055-5427856

npb@regentessekerk.nl

Contactpersoon Regentessekerk
mw. D. Bosveld 06-12919653

Remonstrantse Gemeente Apeldoorn
Onderdeel van Remonstrantse Gemeente Oosterbeek

Contactpersonen
dhr. M. Schepman 055-5415609
mw. L. Hendriks 055-3552935

Redactie Willy van der Bijl
Bea van Maaren
Ria Siegelaar
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