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Wie zijn we morgen? Alweer bijna 
op de drempel van het nieuwe jaar 
is dit een mooie vraag om over na 
te denken. Want wat zal 2026 ons 
brengen? Welke gebeurtenissen 
liggen er op ons te wachten - 
positief of negatief? Of je zou het 
ook actiever kunnen verwoorden: 
wie willen we morgen worden? Het 
leven overkomt ons immers niet 
alleen, maar we hebben ook zelf de 
vrijheid en verantwoordelijkheid om 
te werken aan wie we morgen zijn. 
Al heeft dat zo zijn grenzen, want 
volledig maakbaar is het leven nooit. 
En nog minder is het leven volledig 
voorspelbaar.

Wat als we de vraag wie we morgen 
zijn nu eens zouden overlaten aan AI 
of aan de algoritmes van een bedrijf 
als Google? Dat stelt de bekende 
Israëlische historicus Yuval Noah 
Harari voor in een interview met de 
VPRO: “Google kent je beter dan 
jijzelf, en kan je adviseren over wat 
je moet studeren, waar je moet 
werken en zelfs met wie je moet 
trouwen. Mensen maken soms 
vreselijke fouten bij de belangrijkste 
beslissingen van hun leven, omdat 
ze zichzelf niet echt goed kennen.” 
Is dit wie we morgen zijn? Een 
stukje willoze data in de handen 
van Google? Ik mag toch hopen van 
niet. Het toekomstbeeld dat Harari 
schetst lijkt mij verschrikkelijk.

Gelukkig klinken er ook andere 
geluiden. Bijvoorbeeld van de 
Amerikaanse mediatheoreticus 
Douglas Rushkoff. Eveneens in een 
interview met de VPRO zegt hij: “In 
de Talmoed staat dat je iemand 
niet mag herinneren aan wie hij 
was. Niet alleen omdat het pijnlijk 
en gemeen is om over iemands 
verleden te praten, maar omdat je 
de ander het recht, het voorrecht 
ontzegt om zichzelf opnieuw uit te 
vinden. Ik ben veranderd en je moet 
me accepteren zoals ik nu ben. Ook 
nu, in de tijd van big data en noem 
maar op, mag je iemands verleden 
niet gebruiken om zijn toekomst te 
voorspellen. Ik vind het niet eerlijk 
om in een online wereld te leven die 
is opgebouwd uit hun inschatting 
van mijn toekomst. Ze mogen mijn 
toekomst niet eerder bereiken dan 
ikzelf. Ook al weten ze dat ik homo 
word, dat ik ga trouwen en daarna ga 
scheiden, op dieet ga; ook al kennen 
ze de grote waarschijnlijkheid van 
die toekomst: ze mogen mij die 
toekomst niet bezorgen totdat ik 
er zelf ben. Want tot die tijd zijn er 
andere mogelijkheden. Maar als 
ze me dat allemaal proberen aan 
te smeren, neem ik waarschijnlijk 
veel eerder het gebaande pad in 
plaats van dat ik een uniek, levend 
en afwijkend persoon ben. De 
samenleving blijft levend, vreemd en 
onvoorstelbaar dankzij de mensen 

Wie zijn we morgen?
18 december   
Themacafé in kerstsfeer

4 januari   
Nieuwjaarsbijeenkomst 

15 januari   
Themacafé

20 januari   
Poeziemiddag  

19 februari   
Themacafé

Voor meer informatie zie 
de website en ‘De Groene 
Hoed’

Advent
De donkere tijd van het jaar,
veelal de tijd van 
overdenkingen
of althans het zoeken er 
naar.

met veel of weinig 
bedenkingen.
Iedere week het ontsteken
van een nieuw licht.

Met alle bezinning en 
verlossing
op het Kerstfeest gericht.

Agenda
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die voor de andere tien procent 
kiezen, die het alternatieve pad 
kiezen dat door minder mensen 
wordt bewandeld.”

Dit pleidooi van Rushkoff 
neem ik graag ter harte, juist 
ook vanuit het perspectief van 
het geloof. Niet alleen voor 
onszelf als individu, maar 
evenzeer voor ons samen als 
kerkgenootschap hoop ik dat 
we in het nieuwe jaar van tijd 
tot tijd voor het ongebaande 

pad zullen kiezen. En wie we 
morgen zijn? Dat zien we dan 
wel weer. In de positieve zin 
van het woord wens ik iedereen 
een even onvoorspelbaar als 
onvoorstelbaar 2026!

ds. Klaas Douwes 

Welkom voor mensen 
uit het AZC 

Hoe moet het zijn voor 
vluchtelingen en hun kinderen als 
ze op diverse plaatsen in ons land 
horen: AZC weg ermee.
En hoe reageren wij als onze 
boze medeburgers zo staan te 
schreeuwen?

Door iets positiefs te doen 
dacht ik.
Na contact met de Stichting 
Present hebben we de volgende 
afspraak:

Op woensdag 21 januari 2026 
ontvangen we een groep mensen 
uit het AZC  voor een eenvoudige 
lunch in de achterzaal. Van 11 uur 
tot ± 13.30. We serveren koffie/
thee en fris met wat lekkers erbij. 
En daarna soep en brood en fruit.
Het gaat er vooral om dat de 
mensen zich bij ons welkom 
weten.

Er is al een groepje bereid om te 
helpen.
Als u ook wilt meedoen, door 
cake of koekjes te bakken, fruit 
te leveren of soep, te helpen met 
ronddelen of afwassen, dan bent 
u van harte welkom. Ook als u 
alleen komt om kennis te maken 
en een gesprekje te voeren. Soms 
moet dat met handen en voeten. 
Of met Google Translate. Het 
belangrijkste is aandacht voor de 
ander. In het verleden hebben we 
Syriers ontvangen en mensen uit 
Eritrea. Dat waren heel leerzame 
ontmoetingen voor onszelf.

U kunt zich opgeven bij
 
Ada Stafleu
tel. 055-5211185
stfl.apel@wxs.nl

Van het VVR bestuur 
en Stichting 
Regentessekerk 

De VVR
“In het donker van de winternacht 
klinkt een belofte van een nieuw 
begin.
Licht breekt door, hoop ontkiemt, 
liefde wordt geboren.”
Citaat uit de adventsbundel 2025 
“Sterrenstof”

Het is niet te geloven, het jaar 
2025 is alweer bijna voorbij!  Het 
lijkt of de tijd steeds sneller gaat. 
Wij zitten nu in de adventstijd en 
als men in de namiddag buiten 
komt, is onderweg ook goed te 
zien dat we in de donkere dagen 
voor Kerstmis zitten. Overal zie 
je alweer de kerstverlichting 
buiten branden. Dat geeft licht! In 
de kerk brandt de kerstster en de 
adventskaarsen staan weer op 
de tafel. Ook de kerstboom zal 
weer in de kerk staan.
Op 14 december zou dominee 
Etje Verhagen voorgaan, maar 
zij moest helaas wegens 
persoonlijke redenen afzeggen. 
Gelukkig is Marijke Kwant bereid 
om voor te gaan in deze dienst. 
Zoals u in de vorige editie van 
het kerkblad heeft kunnen lezen 

schreef Marijke in het artikel 
“Even voorstellen” dat ze de 
opleiding tot predikant heeft 
gevolgd en ook in verschillende 
gemeenten heeft gewerkt. 
Marijke zal naast deze inval-
dienst in het komende jaar ook 
enkele diensten in onze kerk 
verzorgen. Hier zijn we blij mee!
Op 18 december is er de 
traditionele kerstmiddag die 
om 14.30 uur begint. We zijn 
benieuwd naar de verhalen die 
Klaas ons zal voorlezen. En 
natuurlijk zingen we dan samen 
ook de vertrouwde kerstliederen.
Op 25 december zal Kees 
Bulens voorgaan. De Brassband 
Apeldoorn zal muzikaal deze 
kerstdienst luister bijzetten. De 
dienst begint om 10.00 uur.
Op 28 december zal de 
Oudjaarsdienst in onze kerk zijn, 
aanvang 10.00 uur.  Marianne 
Visch gaat dan voor. Na afloop 
ontbreken de oliebollen zeker 
niet!
Op 4 januari 2026 zal Klaas 
voorgaan in de nieuwjaarsdienst. 
Om 10.00 uur schenken we 
koffie in de kerk. Rond 10.30 
uur begint de dienst en na de 
dienst kunnen wij elkaar, onder 
het genot van een hapje en een 
drankje, gelukkig nieuwjaar 
wensen.
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De Stichting
Betreffende de Stichting is er weinig nieuws te 
melden. De nieuwe verlichting in de achterzaal 
is klaar. Nu moet het plafond nog opgeknapt 
worden en fris gesausd. Dat zal in het nieuwe jaar 
gebeuren.

Met de herfststorm is een boom achter de kerk 
half omgewaaid en deze is vanwege de veiligheid 
daarna verwijderd. In het voorjaar zal al het 
buitenschilderwerk gecontroleerd worden en zo 
nodig bijgewerkt.

Goede kerstdagen gewenst en dat 2026 voor ons 
allemaal een mooi jaar mag worden! 
Dan wens ik alle zieken binnen de 
Regentessekerkgemeenschap sterkte en hopelijk 
beterschap toe.
 
Een hartelijke groet, 
Diana Bosveld, 
vicevoorzitter VVR en Stichting Regentessekerk 

Kerstherbergen in Apeldoorn

Het is alweer november. Buiten wordt het kouder 
en de Werkgroep Kerstherbergen is alweer 
volop bezig met de voorbereidingen voor de 
Kerstherbergen te Apeldoorn.  
De Apeldoornse Kerstherbergen ‘De Herberg’ en 
‘De Druif’ proberen daar binnen hun mogelijkheden 
ook dit jaar met Kerst weer iets aan te doen.
De kerstherbergen, bemenst door vrijwilligers, zijn 
volledig afhankelijk van giften.
Voor ongeveer € 10,00 kunnen wij onze gasten 
verwennen met lekkere hapjes, koffie of thee met 
iets lekkers erbij, soep en een broodje en een 
kleine attentie, zoals lekkere warme sokken en/of 
handschoenen en fruit.
Giften zijn welkom op rekeningnummer NL 94 
INGB 0002 0756 80 ten name van Werkgroep 
Kerstherbergen, Apeldoorn.

‘De Herberg’ in het centrum is open op 
Kerstavond: 14:30 – 18:30 uur; 
1e Kerstdag: 13:30 – 16:00 uur en 
2e Kerstdag 13:30 – 16:00 uur, 
Deventerstraat 40, ingang Griftstraat.
In De Maten is ‘De Druif’ open op 
2e Kerstdag van 11:00 – 15:00 uur in Kerkcentrum 
De Drie Ranken, De Maten.

Contact De Druif: kerstherberg@3ranken.nl

Gezamenlijke Diaconie

De opbrengst van de collectes voor Kerk en 
Vluchteling is: € 857,-
Dank aan alle gevers.

Als kleine kerk, waar niet iedere zondag een 
kerkdienst is, lukt het niet altijd om enorm grote 
geldsommen  bij elkaar te brengen. Maar het 
is fijn dat we toch elke keer het diaconale doel 
met een aanzienlijk bedrag kunnen steunen.
Zo ook ’t Zwervel, de organisatie die steun 
biedt aan mensen in Nederland die in pure 
armoede leven. Wij brachten € 658,50 bij 
elkaar. Daar zijn ze heel blij mee.

Op 23 november, de ‘Eeuwigheidszondag’ 
bracht de collecte €140,- op. Zoals ieder jaar 
was dit geld, samen met de kanselbloemen 
bestemd voor het Hospice in Apeldoorn.

De collecte van november/december is voor 
het Citypastoraat, de welbekende Herberg. U 
leest in januari hoeveel we bij elkaar brachten.

2026, het nieuwe jaar, begint met collectes 
voor Stichting Dakloos. Zij gaan verder onder 
een nieuwe naam: Pauluskerk Apeldoorn. 
Op de website staat: ‘ De naam verwijst naar 
de bekende Pauluskerk in Rotterdam, waar 
al jaren vanuit christelijke naastenliefde en 
gastvrijheid wordt ge-werkt aan hoop en 
herstel. We voelen ons met die visie verwant: 
een plek zijn waar ieder mens welkom is, 
zonder voorwaarden, en waar liefde zichtbaar 
wordt in daden. ‘

Contant geld wordt steeds schaarser. U kunt 
het geld ook overmaken via de bank: Stichting 
Regentessekerk NL 16 INGB 0001122119.                                                                                      
Vermeld dan voor welk collectedoel het is 
bestemd.

Fijn als u weer meedoet.                                                                                                      

Namens de Diaconie,
Ada Stafleu
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Vereniging Vrijzinnige Regentessekerk
Predikant 	 ds. K. Douwes 	 06-21622676
		  kdouwes@gmx.com
Secretariaat 	 dhr. S. de Haan 	 055-5427856
		  npb@regentessekerk.nl

Contactpersoon Regentessekerk
		  mw. D. Bosveld 	 06-12919653

Remonstrantse Gemeente Apeldoorn
Onderdeel van Remonstrantse Gemeente Oosterbeek

Contactpersonen 
dhr. M. Schepman  		      055-5415609 
mw. L. Hendriks		      055-3552935 

Redactie 	 Willy van der Bijl
		  Bea van Maaren
		  Ria Siegelaar

De redacteuren verzorgen bij toerbeurt de eindredactie. 
Bij dit nummer is dat gedaan door Bea van Maaren.
Sluitingsdatum kopij volgend kerkblad 9 februari.
Kopijadres: redactie@regentessekerk.nl

Drukwerk en layout: 	 Elwipress en Krachtig in Media

KERKDIENSTEN
Aanvang diensten 10.00 uur            
Vesper 16.30 – 17.00 uur
		
December
14	 VVR	 mw. ds. M. Kwant
21	 RGA	 mw. ds. M. de Vries 		
25	 1e Kerstdag	 drs. L.C. Bulens
28	 VVR	 mw. M. Visch-de Bruijn		

Januari
04	 VVR	 ds. K. Douwes				  
11	 VVR	 drs. L.C. Bulens
18		  Oecumenische Basisgemeente		
25	 VVR	 dhr. J. v.d. Horst	   vesper

Februari		
01	 VVR	 ds. K. Douwes
08 	 VVR	 mw. M. Visch-de Bruijn
15	 VVR	 ds. K. Douwes
22		  Oecumenische Basisgemeente  vesper

Collectes:   
December 	 St. Citypastoraat/de Herberg
Kerstdienst	 St. ‘kLeef				  
Januari	 Pauluskerk Apeldoorn	
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Themacafé

Veertigdagenkalender 2026

We leven in de Adventstijd en daar hoort wat ons 
betreft een fijne middag in Kerstsfeer bij!
De kerstboom staat dan in de kerk, verlicht en 
versierd, Ds. Klaas Douwes vertelt weer in zijn 
bekende uitdossing een mooi kerstverhaal en er 
zal chocolademelk en glühwein zijn met de nodige 
lekkernijen. Natuurlijk is er ook muziek en zingen we 
zelf!
Iedereen is van harte welkom in de kerk!
Alle gegevens op een rijtje:                                         
Plaats:		 kerkzaal                                                                                     
Datum:		 18 december                                                                            
Programma:	 Muziek door Magda van der Ploeg                                              
 		  Verhaal door Klaas Douwes                                                        
Tijd:		  14.30 - 16.00 uur                                                                     
Kosten:	 vrijwillige bijdrage

Op 15 januari 2026 gaat Magda van der Ploeg 
ons vertellen over tegeltableaus. Dan weer in de 
achterzaal. Vanaf 16.30 inloop en na de lezing soep 
en broodjes.
U bent van harte welkom en neem gerust iemand 
mee.

Team Themacafé

Mensen samenbrengen is wat ik ‘ubuntu’ noem,
wat betekent ‘ik ben omdat wij zijn.’

Dit zijn woorden van bisschop Desmond Tutu in de 
veertigdagenkalender. 
Teksten, verhalen, gedichten, recepten en foto’s. 
Voor elke dag een bladzijde, vanaf 18 februari.

Dit jaar is de laatste keer dat de VVP de kalender 
uitgeeft.
Er ligt een inkijkexemplaar in de achterzaal.
Als u een kalender wilt bestellen: ze kosten € 3,50. U 
kunt uw naam op de lijst zetten of opgeven 
per telefoon of mail. Graag voor 1 februari.

Ada Stafleu
tel. 055-5211185
stfl.apel@wxs.nl


