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Tijdens de jubileumdienst op 7 
september gaf ik een korte terugblik 
op het ontstaan van de NPB 
Apeldoorn. Voor wie er toen niet bij 
was óf het graag nog eens wil nalezen, 
geef ik hier een kort overzicht van de 
ontstaansgeschiedenis.

Het begon allemaal op 20 
maart 1880, in een zaal van het 
Sociëteitsgebouw aan de (vanuit 
de Regentessekerk bekeken) 
andere kant van het Oranjepark. 
Daar vond een lezing plaats over 
de Nederlandse Protestantenbond, 
die tien jaar eerder in Utrecht was 
opgericht. Het doel van de Bond 
was de ‘vrije ontwikkeling van het 
godsdienstig leven’ te bevorderen. 
De NPB wilde een thuis zijn voor 
vrijzinnig religieuzen en vrijzinnig 
christenen, binnen én buiten de 
kerk. Al snel ontstonden plaatselijke 
NPB-afdelingen, geen kerken, maar 
verenigingen, want de Bond is 
altijd een kerkhoudende vereniging 
geweest en nooit een zelfstandig 
kerkgenootschap.
Vanuit de reeds bestaande NPB-
afdeling in Deventer kwam iemand 
op 20 maart 1880 een lezing geven. 
Het verslag in de Apeldoornsche 
Courant van de volgende dag spreekt 
boekdelen: “De heer W.F.P. Enklaar 
sprak in een sierlijke en boeiende 
rede over ’s menschen behoefte 
aan godsdienst en de verschillende 

wijzen waarop die behoefte zich geuit 
heeft, tot zij hare bevrediging vond 
in den godsdienst van Jezus van 
Nazareth, den godsdienst der liefde 
en der waarachtige humaniteit.” Een 
maand later volgde nog een tweede 
lezing, door een Remonstrants 
predikant uit Utrecht. Maar liefst 80 
mensen meldden zich toen aan om 
lid te worden van de Bond. En zo 
werd de Apeldoornse afdeling op 20 
mei 1880 officieel opgericht.
Een maand later, in juni 1880, vond 
de eerste godsdienstoefening 
plaats – want het woord ‘kerkdienst’ 
was toen nog wat te kerkelijk. Dit 
schipperen tussen niet kerks willen 
zijn en toch het kerkelijke ook niet 
helemaal willen loslaten kenmerkt de 
vrijzinnige geloofsgemeenschap tot 
op de dag van vandaag. Verschillende 
stromingen bestaan naast elkaar: 
een meer vrijzinnig-christelijke, en 
een meer algemeen-religieuze. Het 
mooie is dat het ene gewoon naast 
het andere mag bestaan – een 
én én, geen óf óf. En zo vormt de 
Regentessekerk nog altijd een plek 
waar vooral ruimte wordt gegeven 
aan het geloof, letterlijk én figuurlijk.

Klaas Douwes

Het ontstaan van de NPB Apeldoorn
31 oktober 
Film
The Quiet Girl

Een verfilming 
van de novelle 
Foster van de Ierse auteur 
Claire Keegan. Cáit is een 
stil en introvert meisje 
van een jaar of tien dat 
opgroeit in een groot Iers 
gezin. Haar zwijgen is 
een overlevingsstrategie. 
Hoe minder ze opvalt in 
het grote gezin met een 
alcoholistische vader en 
een uitgeputte moeder 
in hun huis vol kinderen, 
des te kleiner de kans dat 
ze doelwit wordt van hun 
toorn. Met opnieuw een 
baby op komst wordt Cáit 
uitbesteed aan haar tante 
Eibhlin… Kom het vervolg 
zien op vrijdag 31 oktober 
om 16.00 uur (zie ook 
het activiteitenboekje de 
Groene Hoed).

6 november 
Lezing
Carl G. Jung

20 november 
Themacafé 
Ton Kaal

Agenda
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Van het VVR bestuur en Stichting Regentessekerk 
De VVR 
Afgelopen zondag 12 oktober ging Monica Schwartz voor in 
de dienst met als thema: “Sporen van God.” Sporen die we 
kunnen vinden in de natuur, sporen die we kunnen vinden in de 
geschiedenis en sporen die we kunnen vinden in de woorden en 
verhalen van Jezus en de Bijbel. Een van de teksten was Galaten 
5 :22 -23. Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, 
geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en 
zelfbeheersing. Woorden die ons op het goede spoor brengen, hoe 
moeilijk ook. De Vlaamse psychiater Dirk de Wachter verwoordt 
het zo: ‘’De wezenlijke zin van het bestaan is zorgzaam zijn voor 
de medemensen. Heel eenvoudig maar tegelijk heel moeilijk.’’ Dit 
spoor mogen we in de Regentessekerk ook volgen. 

De Oecumenische Basisgemeente heeft zijn plek gevonden bij ons 
al moet nog wel wat geëxperimenteerd worden met opstellingen en 
gebruik van de achterzaal of kerk. In onze mededelingen nemen we 
in ieder geval hun activiteiten mee die voor iedereen toegankelijk 
zijn. Van harte welkom.

Omdat we allemaal ouder worden komen ook de gebreken en dat 
betekent dat we weinig extra werk erbij kunnen hebben. Verzoeken 
voor huur en gebruik van ruimte moeten we dan ook vaak afwijzen 
omdat de meeste mensen met taken al door hun eigen gezondheid 
en/of mantelzorg al behoorlijk belast zijn. Mochten er nog stille 
krachten zijn die taken willen uitvoeren zoals kostersdienst of 
andere, zij kunnen zich melden bij het bestuur. 
Met de dienst van 23 november sluiten we het kerkelijk jaar af. 
In deze dienst herdenken we de gemeenteleden die ons in het 
afgelopen kerkelijk jaar ontvallen zijn. Op 30 november (1e Advent) 
willen we een avondmaalsviering houden. Niet gebruikelijk maar 
mogelijk wel passend bij de levenscyclus van Jezus. 
Diana is nu al druk bezig het preekrooster van 2027 vorm te geven.
 
De Stichting
Praktische zaken
De vloerbedekking in de achterzaal is weer schoon. In de gang 
is de vloerbedekking vernieuwd en fris en lichter geworden. Laat 
dus geen verkeerde sporen achter. De verlichting in de achterzaal 
wordt eind van de maand vervangen. Per 1 oktober is Elisa de 
nieuwe bewoonster van de kosterswoning. We hopen op prettige 
samenwerking met haar bij het verrichten van de afgesproken 
kostersdiensten.  Vanuit de stichting is verder niets nieuws te 
melden.

Arend van der Beek

Feestelijke viering

Met vrolijke muziek van de Brassband Apeldoorn 
en koffie werden we verwelkomd op de jubileumviering 145 jaar 

De Orgeldag was een 
succes 

Op zaterdag 13 september, begin 
van het museumweekend, was 
onze kerk  open. Het was druk. We 
telden zo’n 45 bezoekers.
Met een aantal mensen ontvingen 
we belangstellenden met koffie / 
thee en informatie.

Over de kerk en vooral over de 
mooie ramen. De architectuur van 
het gebouw, het glas in lood en de 
rustige sfeer werden geprezen.

‘Fijn om de kerk nu eindelijk  van 
binnen te kunnen zien’ was een 
veelgehoorde opmerking. (Soms 
wezen wij dan terloops op de 
mogelijkheid van zondagmorgen. 
Maar we wilden niet zeuren 
natuurlijk.)
En dan over het orgel.

Jan van Garderen was de hele 
tijd aanwezig. Hij gaf deskundige 
uitleg. Soms speelde hij wat (Bach 
ofzo) maar vaak gaf hij ruimte aan 
bezoekers die zo graag zelf even 
wilden spelen. Zeker een stuk of 
10 amateurorganisten, in leeftijd 
variërend van 14 tot ver in de 70, 
maakten dankbaar gebruik van die 
mogelijkheid. Ze vonden het een 
fijn orgel.

Een leuke dag. We hopen dat 
volgend jaar weer te kunnen doen. 
Het is fijn als er dan nog wat meer  
mensen aanwezig zijn voor een of 
twee uurtjes. 

Ada Stafleu
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Van het VVR bestuur en Stichting Regentessekerk NPB Apeldoorn. De dienst begon met het zingen 
van ‘De vreugde voert ons naar dit huis’. Zo voelde 
het ook, vreugde dat we hier al die jaren konden zijn 
om samen te zingen, over het leven na te denken, 
elkaar te ontmoeten. Ds. Klaas Douwes wijdde in 
zijn preek veel aandacht aan dit jubileum en aan de 
Regentessekerk zoals die nu is.

Het thema van de dienst was: Kracht komt met de 
jaren. De kracht die je voelt in de gemeenschap die 
we hier samen vormen.
Citaat: ‘Een kracht die niet lichamelijk is of in je 
hersenen zit, maar in je hart, je geest, je ziel. Een 
kracht van doorzettingsvermogen en trouw blijven 
aan wat je belangrijk vindt ook als de weg lang is en 
moeizaam wordt. Het is ook de kracht die ik voel in 
de gemeenschap die we hier samen vormen. Ook al 
vergrijst en krimpt deze kerk, toch mag het wel eens 
hardop gezegd worden dat de geloofsgemeenschap 
die we hier met zijn allen vormen mooi en heel 
bijzonder is. Een plek waar je gewoon mag zijn zoals 
je bent in alle vrijheid, met al je eigenaardigheden.’

‘Dat deze gemeenschap over 5 of 10 jaar wel of niet 
meer bestaat maakt deze dag niet minder waardevol. 
Laten we daarom vooral vieren en genieten van dit 
moment.’

Ria Siegelaar

Gezamenlijke Diaconie

“Het is fijn dat ik hier kan zijn. Ik mis mijn kinderen zo 
erg. Ze zijn 11 en 14 jaar, ik heb geen afscheid van 
ze kunnen nemen. Elke avond huil ik mijzelf in slaap, 
mijn dagen zijn gevuld met tranen. Een buurvrouw 
heeft me deze ochtend meegenomen. Het zal me 
goed doen om andere vrouwen te zien. Om mijn 
gedachten af te leiden van mijn verdriet.”

Dit zijn de woorden van een vluchteling in het 
naaiatelier in het AZC.
Naaiatelier Diamonds is gestart in maart 2025 
en wordt financieel ondersteund door Kerk en 
Vluchteling, ons collectedoel in juli en augustus. 
De kringloopwinkel leverde een naaimachine met 
toebehoren. Er komen gemiddeld zo’n 10 vrouwen. 

Op de website staat: 
‘Ontstaan vanuit het geloof dat God licht en liefde 
brengt. Een straal van hoop in het dagelijks bestaan.’
De opbrengst van de collecte houdt u nog 
tegoed.    	

Naar ‘t Zwervel gaat het geld in september/ oktober. 
‘t Zwervel is een ontmoetingscentrum vlak bij Wijhe. 
Een boerderij waar bij de ingang staat: 
‘Voor de gezinnen die op zijn van vermoeidheid en 
wanhoop door de wreedheid van de armoede is het 
een blijvende herinnering aan een plaats waar ze 
vreugde en verdriet kunnen delen.’

In november en december collecteren we voor De 
Herberg, Citypastoraat.
Het witte pand aan de Deventerstraat  is al 
ruim vijfenveertig jaar een laagdrempelige 
ontmoetingsplek voor iedereen die behoefte heeft 
aan aandacht, gezelligheid, een gesprek, een kop 
thee of koffie. Er werken veel vrijwilligers. Dinsdag en 
vrijdag is er soep. En donderdag een warme maaltijd. 
Wij kunnen financieel een beetje helpen.

Doet u mee? Hartelijk dank.
U kunt ook geld overmaken via de bank: Stichting 
Regentessekerk 
NL 16 INGB 0001122119 vermeld dan het 
collectedoel.

Namens de diaconie,
Ada Stafleu

Amnesty International’s Write for 
Rights Schrijfmiddag zondag 14 
december. 
Schrijf een brief, verander een leven

Elk jaar is er op 10 december - dag van de Rechten 
van de Mens - een schrijfmiddag of - avond in het 
Gemeentehuis. Dit jaar zal dat zijn op zondagmiddag 
14 december. Iedereen is van harte welkom tussen 
13.00 en 17.00 uur in het Stadhuis op het Marktplein.
Zoals altijd zijn er gratis voorbeeldbrieven, papier en 
pennen en kinderen kunnen een tekening maken. Er 
wordt alleen een kleine bijdrage gevraagd voor de 
portokosten. Er zijn muziekoptredens en presentaties 
van andere maatschappelijke organisaties. Leden 
van Amnesty Apeldoorn zijn aanwezig om gasten 
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Vereniging Vrijzinnige Regentessekerk
Predikant 	 ds. K. Douwes 	 06-21622676
		  kdouwes@gmx.com
Secretariaat 	 dhr. S. de Haan 	 055-5427856
		  npb@regentessekerk.nl

Contactpersoon Regentessekerk
		  mw. D. Bosveld 	 06-12919653

Remonstrantse Gemeente Apeldoorn
Onderdeel van Remonstrantse Gemeente Oosterbeek

Contactpersonen 
dhr. M. Schepman  		      055-5415609 
mw. L. Hendriks		      055-3552935 

Redactie 	 Willy van der Bijl
		  Bea van Maaren
		  Ria Siegelaar

De redacteuren verzorgen bij toerbeurt de eindredactie. 
Bij dit nummer is dat gedaan door Willy van der Bijl.
Sluitingsdatum kopij volgend kerkblad 8 december.
Kopijadres: redactie@regentessekerk.nl

Drukwerk en layout: 	 Elwipress en Krachtig in Media

KERKDIENSTEN
Aanvang diensten 10.00 uur            
Vesper 16.30 – 17.00 uur
		
oktober 
26	 VVR	 mw. S. van Zeeland    Vesper

november
 2		  drs. L.C. Bulens
 9		  mw.ds. N. Swen
16		  Oecumenische Basisgemeente
23		  laatste zondag 
		  mw. M. Visch-de Bruijn Vesper
30		  1e Advent ds. K. Douwes  avondmaal

december
7 		  mw. ds. M. Schwarz
14 		  mw. E. Verhage-Krikke

Collectes   
Oktober 	      ’t Zwervel
November-december  St. Citypastoraat/de Herberg
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Even voorstellen

te voorzien van thee, koffie of limonade. Zie voor 
verdere info: www.amnestyapeldoorn.nl
Voorafgaand aan het schrijfevenement wordt op 
woensdag 10 december de jaarlijkse fakkeltocht 
voor mensenrechten gehouden. Van 16.30 tot 
17.30 uur kan iedereen meelopen; vertrek is van het 
Stadhuis. Gratis fakkels zijn aanwezig. U hoeft zich 
niet aan te melden. Na afloop kan er met een warm 
drankje nagepraat worden in het Gemeentehuis
‘Save the date’ roept men tegenwoordig. Dus gewoon 
de data noteren in agenda of op de kalender. We 
hopen van harte dat u mee komt doen!

Ada Stafleu

De vorige keer hebt u in het kerkblad kunnen lezen 
dat ondergetekende lid van het bestuur is geworden 
en misschien is het daarom goed even iets over 
mezelf te vertellen.

Ik ben geboren en getogen in de stad Groningen 
en daar heb ik de Analistenopleiding gevolgd. 
Vervolgens heb ik in Utrecht als analiste gewerkt en 
daar heb ik ook mijn man, Hans Vos, ontmoet op het 
lab, waar hij een promotie onderzoek deed.

Na ons huwelijk hebben we lange tijd in 
Maarssenbroek gewoond, waar onze twee dochters 
geboren zijn. In die periode heb ik in deeltijd theologie 
gestudeerd en de opleiding tot predikant gedaan.
In 2002 zijn we vervolgens naar Westzaan verhuisd, 
naar mijn eerste gemeente. Hierna zijn we naar 
Bodegraven verhuisd en heb ik als predikant in 
Ridderkerk gewerkt in een vrijzinnige gemeente en 
in Alphen aan den Rijn. In deze plaats ben ik in 2021 
als predikant met emeritaat gegaan. Bovendien heb 
ik nog 9 jaar pastoraal werk gedaan in een kleine 
vrijzinnige gemeente in Rotterdam Hillegersberg. 
Met dit werk ben ik afgelopen juni gestopt, ook 
omdat wij vorig jaar mei naar Apeldoorn zijn 
verhuisd, omdat we de omgeving hier erg mooi 
vinden en omdat onze oudste dochter hier woont 
met haar man. Zij verwachten binnenkort hun eerste 
kind.

In Apeldoorn had ik de Regentessekerk snel 
gevonden en omdat ik altijd erg bezig ben geweest 
in de kerk, wilde ik hier ook graag wat actief worden 
in de gemeente. Binnenkort zullen we elkaar vast 
wel eens tegenkomen in de kerk.

Met een hartelijke groet,
Marijke Kwant


