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Gelukkig zullen we
de stenen keien kiezels
die je tot hiertoe hebt verlegd
vandaag niet tellen
en laat ons hopen
dat ook niemand vraagt
al dat gewicht te tillen.
Het lijkt mij aangenaam
als we vandaag gewoon eens
naar de wereld kijken,
hoe jij die hebt veranderd.

‘Werk’ van Bart Moeayert

 
De NPB Apeldoorn bestaat dit jaar 145 jaar en dat 
zullen we vieren op zondag 7 september! Deze 
jubileumkerkdienst heeft als thema: Kracht komt met 
de jaren. Dat klinkt misschien wat gek. Na een jaar of 
twintig nemen onze krachten immers steeds meer af, 
het tempo vertraagt. Ouderdom komt met gebreken, 
zo luidt een bekende uitdrukking. En dat lijkt ook op 
te gaan voor de NPB zelf, zowel in Apeldoorn als 
landelijk (onder de naam Vrijzinnigen Nederland). 

Maar wie langer leeft, weet dat dit maar een deel van 
het verhaal is. Want er is ook een andere soort kracht, 
een kracht die niet in spieren zit of reactievermogen, 
maar in je hart, geest en ziel. Het is de kracht van 
doorzettingsvermogen en trouw blijven aan wat je 
belangrijk vindt, ook als de weg lang en moeizaam 
is. De kracht die komt met de jaren is de kracht om 
niet alleen in voorspoed overeind te blijven, maar ook 
met tegenslagen leren omgaan. Het is ook de kracht 
die in Moeyaerts gedicht naar boven komt. Wie 
ouder is heeft onderweg heel wat keien verlegd en 
onderweg de wereld veranderd. Van tijd tot tijd is het 
aangenaam om daar gewoon eens bij stil te staan.

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
Onze NPB is inmiddels 145 jaar oud. Die leeftijd is 
meer dan een getal. Het is vooral een verhaal van 
generaties die elkaar hebben gedragen, bemoedigd, 
uitgedaagd. Het is een verhaal van mensen die samen 
hun geloof vormgaven, ieder op hun eigen manier, 
en zo een gemeenschap bouwden waarin ruimte is 
om te zoeken, te vieren en te hopen. Op 7 september 
willen we daar samen bij stilstaan. Niet door te tellen 
hoeveel stenen er tot hiertoe zijn verlegd, maar door 
te proeven van de vreugde dat we dat samen hebben 
gedaan en nog steeds doen. Want er is er één jarig 
en wie jarig is, viert feest! Iedereen is van harte 
uitgenodigd om mee te vieren, mee te zingen, en 
samen te ervaren: kracht komt met de jaren.

Klaas Douwes

Er is er één jarig!
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Van het VVR bestuur en 
Stichting Regentessekerk 
Terwijl wij weer een echte Hollandse zomer hebben met wisselvallig 
weer ziet het er nu naar uit dat het wat zonniger zal worden. Voor de 
natuur is het een goede tijd.

Ook in de Regentessekerk is weer bedrijvigheid, zo is o.a. het 
Zomercafé weer van start gegaan en de Vespers gaan deze zomer 
gewoon door.

Dan kan ik een feestelijke dienst aankondigen. 
De reden hiervoor is dat de NPB dit jaar in 
mei 145 jaar bestond en in de dienst van 7 
september willen wij daar even bij stilstaan.

 
 
 

Toen nog NPB kerk. 

Een kort historisch overzicht wil ik u toch niet onthouden.
In 1870 was er als reactie op de toenemende invloed van de 
confessionele stroming in de Hervormde kerk, de Nederlandse 
Protestantenbond opgericht. Tot de oprichters behoorden o.a. 
Prof. Dr. L.W.E. Rauwenhoff en Prof. C.W. Opzoomer. Al snel 
ontstonden er in het hele land afdelingen. Zo ook in Apeldoorn. In de 
vergadering van 20 mei 1880 in het gebouw Tivoli werd de afdeling 
NPB geconstitueerd, als kerk houdende vereniging, de reglementen 
werden goedgekeurd en een bestuur werd gevormd. Op 27 juni 1880 
werd de eerste dienst gehouden in de Oude Sociëteit. Ds. Hoekstra 
sprak de nieuwe gemeente toe met als tekst Handelingen XIX vs. 
6. In 1883 werd voor de afdeling een eigen kerkgebouw in gebruik 
genomen. De Vereniging Vrijzinnig Hervormden maakte al deel uit 
van de gemeente en hield  vanaf 1925 eigen diensten. Ook met de 
Doopsgezinden was er een duidelijke samenwerking. De kerk werd  
spoedig te klein en in 1932 werd de huidige kerk gebouwd op de 
plaats van de te kleine Regentessekerk. 

Daar het een levende gemeenschap was met een goede 
samenwerking, heeft de VVH de achterzaal gerealiseerd. In 1969 
kwam er een verzoek van de Remonstrantse Kring of zij ook hun 
diensten in de Regentessekerk mochten houden. Vanaf 1976 werd 
dat Remonstrantse Gemeente Apeldoorn.
In 1991 wijzigde de NPB haar naam in Vrijzinnige Geloofs-
gemeenschap NPB.
Tot zover een korte samenvatting van de afdeling Apeldoorn van 
de NPB.

De dienst op 7 september ziet er als volgt uit:
Vanaf  10 uur is er koffie in de kerk. 
Rond half 11 begint de dienst met veel 
muziek en  daarna is er in de achterzaal 
weer gezellig napraten onder het genot 
van een hapje en drankje.

Woorden bij het begin 
van het seizoen

Stap voor stap, slag na slag,
wandelaar, een weg is er niet, 
de weg wordt al gaande 
gemaakt.

Al gaande baan je de weg, 
En als je omkijkt zijn
al wat je ziet slechts sporen
van stappen die je ooit weer 
zetten zult.

Wandelaar, een weg is er niet,
de weg wordt al gaande 
gemaakt.

Uit Coelho, Maktub. Uit de 
dienst van 23 februari 2025

Agenda

Zomercafé Bijzondere 

kerken

21 augustus 
 

Feestelijke dienst

7 september  
 

Nationale orgeldag

13 september  
 

Themacafé Stripverhalen

18 september  
 

Themacafé De Decamer-

one

16 oktober 
 

Film ‘The Quiet Girl’

31 oktober 
 

Lezing Carl G. Jung

6 november



RegentessekerkbladPagina 3

Van het VVR bestuur en 
Stichting Regentessekerk 

Het boekje van “de Groene Hoed” is 
weer verspreid met daarin bijzondere 
bijeenkomsten. Houd het bij de hand om 
het regelmatig te kunnen bekijken. Dank 
aan de samenstellers.

Dan zijn we blij dat wij Marijke Kwant als 
nieuw bestuurslid van de VVR mogen 
verwelkomen. En voor de VVP gaat Ernst 
Alewijnse voortaan de boekhouding 
doen. Beiden succes met jullie taken! 

Vanuit de stichting Regentessekerk
In de zomermaanden en de vakanties was 
het wat rustig betreffende de kerk.

Wel zullen er in de komende tijd enkele 
werkzaamheden plaats vinden. Zo zal o.a. 
bij de achteringang nieuwe vloerbedekking 
komen, dat stond al voor drie jaar geleden 
op de onderhoudslijst, maar nu moet het 
toch echt gebeuren. 

Met ingang van 1 september zullen de 
vieringen van de Oecumenische Basis-
gemeente plaats in de Regentesse-kerk. 
Binnenkort zal na het vertrek van Quinten 
een nieuwe huurster in de kosterwoning 
gaan wonen.

Ik denk dat u allemaal wel heeft gezien dat 
er veel kleine appeltjes aan het boompje 
aan de zijkant van de kerk zitten en 
regelmatig op het pad liggen. Philippien 
zorgt ervoor dat de tuin er verzorgd uit 
blijft zien en dat is fijn. 

Dan wens ik alle zieken beterschap en 
sterkte toe.

En u allen hartelijk gegroet, 
Diana Bosveld, vicevoorzitter VVR en 
Stichting Regentessekerk

Gezamenlijke Diaconie
Een hartelijk bedankje kregen we van Stichting ‘kLeef.
De Paascollecte, opbrengst € 145,- ging naar hen.
“Heel veel dank voor uw mooie gift. Voor ons voortbestaan 
ziijn we nagenoeg geheel afhankelijk van giften. We zijn er 
erg blij mee en dankbaar dat u ons zo steunt.”
Informatie over dit inloophuis voor mensen met kanker 
ligt in de achterzaal.

Voor de Stichting Dakloos, collecte met Pinksteren, was 
de opbrengst: € 221,-
een heel mooi bedrag. Ontvangen met veel dank. 

Iets langer geleden, in maart/april collecteerden we voor 
Artsen zonder Grenzen. € 641,- was de opbrengst.
Ze werken overal, zoals u wel weet. In hun dankbrief 
van 5 juni jl. vertellen ze het verhaal van vluchtelingen in 
Soedan. “Leven in een oorlogsgebied is leven in gevaar. 
Bombardementen en beschietingen kunnen dag en nacht 
doorgaan en veel slachtoffers maken. Medische zorg is 
van levensbelang. “
Wij, levend in een land zonder die verschrikkingen, kunnen 
hen gelukkig financieel steunen.

In mei en juni was het geld voor de WHOE. Werkgroep 
Hulp in Oost Europa. Voor hen was de opbrengst € 523, 50

Nu, in juli en augustus  collecteren we voor Kerk en 
Vluchteling. Als u het nieuws volgt weet u hoe nodig dit is.
De opbrengst geven we later door.

In september komt er weer een collectedoel voor mensen 
in nood dichterbij. ’t Zwervel, ontmoetingscentrum  van de 
Stichting ATD voor mensen die in armoede leven. Ook dat 
komt voor in ons land.

We houden u zoveel mogelijk op de hoogte, zodat u weet 
waar uw geld terecht komt.
Dank voor uw giften.

Namens de diaconie,
Ada Stafleu

Overmaken per bank is ook mogelijk. Handig nu we soms 
minder contant geld in huis hebben.
Stichting Regentessekerk NL 16 INGB 0001122119, met 
vermelding van het collectedoel.
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KERKDIENSTEN
Aanvang diensten 10.00 uur            
Vesper 16.30 – 17.00 uur
		
augustus
24		  ds. M. Bolijn        		  Vesper
31                   	 geen dienst

september	  
  7	 VVR	 ds. K. Douwes 
14	 VVR	 dr. F. Pitstra
21          	 Oecumenische Basisgemeente		
28	 VVR   	 mw. T. Verspui		  Vesper
	
oktober 
  5	  VVR	 mw. E. Verhagen-Krikke 
12	 VVR	 mw. ds. M. Schwarz	
19	 WRA	 ds. M. Brok  		
26	 VVR	 mw. S. van Zeeland    Vesper

Collectes   
augustus:	          St. Kerk en Vluchteling
september - oktober:      ‘t Zwervel	
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Herinnering aan Erna 
Herberts-Heijsman

Op 29 juni overleed Erna. Onverwachts, maar 
omringd door haar gezin.
Ze was pas 65 jaar. In de laatste tijd leek het wat 
beter te gaan met haar gezondheid. Ze deed er heel 
erg haar best voor. Maar helaas…

Een schok voor haar vrienden en bekenden. 
Verdriet omdat ze er ineens niet meer is.
Zo’n fijn mens, een lieve moeder en een hartelijke 
vriendin.
Toen haar man Onno Heijman een aantal jaren 
geleden ernstig ziek was, heeft zij hem met alles 
gesteund. En nu is ze er niet meer.

Vroeger kwamen ze in de Regentessekerk toen hun 
2 dochters nog klein waren.
Hun ouders waren daar actief geweest en hadden 
diverse taken vervuld bij de VVH.

In de loop van de jaren raakte de kerk wat op de 
achtergrond. Ze zochten andere wegen.
Maar bleven zorgzaam en attent voor hun 
medemensen.

Met veel liefde en aandacht is er afscheid van haar 
genomen op de natuurbegraafplaats bij Arnhem. 
Onno, de dochters, familie en vrienden hebben haar 
herdacht. Met dankbaarheid voor wie zij was.
In een grote kring stonden we om haar laatste 
rustplaats. Op het wijde veld, allen met een bloem.

We verloren een dierbaar mens. Ze blijft in onze 
gedachten.

Op haar kaart stond een tekst van Lao Tse:

	 Vertel me iets
En het waait door me heen
	 Laat me het zien
En ik weet het morgen nog
	 Laat me het voelen
En ik weet het heel mijn leven.

Ada Stafleu


