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Korte terugblik op activiteiten en organisatie  
Regentessekerk Apeldoorn seizoen 2024-2025 
 
 
 
Een gezamenlijk verslag van  
de Nederlandse Protestanten Bond - NPB-Apeldoorn,  
de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten - VVP-Apeldoorn  
en de Vereniging Vrijzinnige Regentessekerk - VVR. 

 

Aan de rand van het Oranjepark staat de Regentessekerk. Rustpunt in een hectische wereld. 
Het gebouw alleen al straalt sereniteit uit. Als je er even de tijd voor neemt wordt je ziel er 
een beetje rustig van… 
Maar binnenin het gebouw is ook regelmatig activiteit; op zondag en door de week. 
Wat er in grote lijnen gebeurde in het afgelopen seizoen? We geven graag een inkijkje! 
 
 

Leden 
Het is een gegeven dat we een vergrijzende gemeenschap zijn. 
Kosmetisch kunnen we dat een beetje verdoezelen, maar een feit 
blijft dat de gemiddelde leeftijd van onze gemeenschap hoog is: als 
we kinderen meerekenen komen we op een gemiddelde leeftijd van 
72 jaar, anders 78 jaar. Natuurlijk is het fijn als we oud worden, zeker 

als dat in goede gezondheid gaat, maar het heeft ook en keerzijde: de kracht en energie 
nemen af… En dat zien we terug in aantallen vrijwilligers, bestuursleden, deelname aan 
activiteiten etc. 
Ook het ledenaantal zelf staat onder druk. Gelukkig heeft zich in de afgelopen periode een 
aantal mensen aangemeld als lid, maar helaas hebben er ook leden hun lidmaatschap 
opgezegd en zijn er leden overleden. 
De huidige stand van zaken is dat er zich bij de NPB nog zo’n 20 leden zijn aangesloten, bij de 
VVP ongeveer 45 en bij de VVR -naast de ‘overlap met VVP en NPB- nog 10 unieke leden.  
 
 

Bestuur 
In de besturen van de verschillende verenigingen is er langzamerhand 
wel sprake van een problematische situatie. Zowel NPB als VVP 
hebben elk nog twee actieve bestuursleden. Door de samenwerking 
in de VVR kunnen de bestuurders van VVP en NPB gelukkig 
gebruikmaken van de kennis en vaardigheden van elkaar, waardoor 
de bestuurlijke last nog net te hanteren is. Des te meer waardering 

voor het feit dat de NPB, de VVP, de VVR, maar ook de Stichting Regentessekerk bestuurlijk 
nog behoorlijk in de rails blijven. Aanvulling en vernieuwing van de besturen blijft een grote 
wens, te meer omdat ook van de huidige bestuursleden de leeftijd toeneemt en de 
gezondheid zich wat grilliger gaat gedragen.  
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Activiteiten 
Maandelijks vinden er allerlei activiteiten plaats in de 
Regentessekerk. 
Allereerst natuurlijk de zondagse kerkdiensten. Bijna elke week 
wordt er een bijeenkomst verzorgd. Dat heeft meer ‘voeten in 
aarde’ dan vaak wordt gedacht. Wist u bijvoorbeeld dat er al bijna 

twee jaar van tevoren afspraken moeten worden gemaakt met voorgangers? Naast de 
voorganger moet er iedere zondag ook een organist, een gastvrouw of gastheer en een 
‘bestuurslid van dienst’ zijn, een welkomstdienst aan de deur, een techneut achter de 
geluidinstallatie, er moet een liturgie gemaakt, de kachel op tijd aan etc. En bij een 
bijzondere dienst zijn er nog meer taken. Kortom het houden van diensten op zondag vraagt 
een hele planning, kent vele roosters en afspraken. Vele vrijwilligers steken veel tijd in die 
zondagse samenkomst! Waarvoor bijzonder dank!  
 
En eens in de maand op zondagmiddag wordt er ook een vesper georganiseerd; een 
waardevol moment van bezinning aan het einde van de zondagmiddag. De ‘Eigentijdse 
Psalmen’ die leidend zijn in deze vespers zijn als altijd een inspiratie en bezinning voor de 
bezoekers. 
 
Naast de kerkdiensten en vespers zijn er ook de maandelijkse themacafe’s. Bijeenkomsten 
waarbij zeer uiteenlopende onderwerpen aan de orde kwamen: gedichten in het poeziecafé, 
het ontstaan van het Mheenpark, aandacht voor hulphonden, het leven van Philemena Lee, 
sprookjes, kerstfeest en zelfs de geheimen van duiven melken werden uit de doeken gedaan. 
De grote en enthousiaste deelname aan deze bijeenkomsten is fijn en laat zien dat er 
behoefte is aan deze informatieve contactmomenten en natuurlijk wordt een gezamenlijk 
afsluitende maaltijd ook zeer gewaardeerd. Ook deze activiteit vraagt veel regelen en 
redderen…  Een klein team gedreven vrijwilligers neemt iedere keer opnieuw de organisatie 
ter hand. 
  
Ook de activiteiten onder de vlag van De Groene Hoed waren er weer: een lezing over ouder 
worden onder de titel ‘Jacobsladder’, een film, een poeziëmiddag en een boekbespreking. 
Zeer uiteenlopende activiteiten die ook elk hun eigen publiek trokken. 
 
In november hield drs. Klaas Douwes een informatieve driedelige lezing over Gustav Jung.  
Deze voordracht heeft vele deelnemers nieuw inzichten gegeven – of misschien oude 
inzichten bevestigd. In elk geval een waardevolle cyclus! 
 
 

Bidden en werken. 
Vanzelfsprekend zijn de bezinnende activiteiten van de kerk 
belangrijke pijlers voor het bestaan van de Regentessekerk. We 
zullen dat maar als ‘bidden’ benoemen.  
Tegelijkertijd zijn er ook allerlei werkzaamheden die voortvloeien 

uit die activiteiten en uit het bezitten van een kerkgebouw en het ruime ‘erf’ er omheen. Het 
beheer van gebouw en terrein hoort officieel toe aan de Stichting Regentessekerk, maar 
uiteindelijk komen we daar veelal dezelfde bestuurders en vrijwilligers tegen. Natuurlijk 
worden grote klussen in en om de kerk door ingehuurde bedrijven gedaan. Zo werd in de 
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afgelopen tijd een lekkend dak verholpen, wat schilderwerk gedaan, de heggen en bomen 
gesnoeid, een kapotte radiator aangepakt, een parkeerbord geplaatst en de elektrische 
installatie nagekeken en waar nodig aangepast op verzoek van de verzekeraar.  
Die grote klussen worden wel gedaan, maar wie onderhoudt contact met die 
onderhoudsbedrijven?  
Naast grote klussen zijn er heel veel kleine! Zorgen voor de voorraad – denk aan: koffie, thee, 
koekjes suiker en melk, schoonmaakartikelen, zeepjes, handdoekjes en voldoende ‘rollen’ in 

de toiletten! Zorgen voor de schoonmaak van kerk, keuken, achterzaal, 
toiletten en noem maar op. En wie wast eigenlijk de thee-, hand- en 
vaatdoeken? Kleine reparaties, kapotte lamp, een krakend geluid, een 
kapotte stekker of een gordijn uit de rail? En soms ineens staan nieuwe 
plantjes in de tuin of is een stukje schoon gewied! Bijna zou je gaan 
geloven in hardwerkende kabouters…  

 
En trouw verschijnt iedere twee maanden het Regentessekerkblad. Steeds beter krijgt de 
redactie de nieuwe routine voor het gewijzigde formaat en opmaak in de vingers en steeds 
meer mensen ontvangen het blad op hun verzoek nog alleen digitaal. 
En op www.regentessekerk.nl worden onvermoeibaar alle nieuwtjes over de kerk en de 
activiteiten geplaatst, roosters voor diensten en collectes opgenomen en er is een keur aan 
informatie te vinden over de Regentessekerk. De Regentessekerk presenteert zich ook in de 
verste uithoeken van de aarde! 
 
Heel veel dank aan alle stille krachten -elk op een eigen plaats en met de eigen 
mogelijkheden - die er samen voor zorgen dat de Regentessekerk nog voort kan. 
   
 

Samenwerking 
Allereerst is de interne samenwerking in de Regentessekerk 
weer iets gewijzigd. In de afgelopen jaren is de 
Remonstrantse gemeente Apeldoorn (RGA) bezig geweest 
met de opheffing van de zelfstandige gemeente en als 

werkgroep van de Remonstranten in Oosterbeek te functioneren. Inmiddels zijn die plannen 
gewijzigd. De RGA blijft als zelfstandige gemeente bestaan en de kerkenraad van de 
Remonstrantse Gemeente Oosterbeek is nu ook de kerkenraad van de RGA. In die zin is de 
RGA weer een gewone samenwerkingspartner binnen de Regentessekerk. Echter de 
activiteiten van de RGA zijn wel op een lager pitje komen te staan: ze organiseren nog 4 
kerkdiensten per jaar en incidenteel en in overleg een andere bijeenkomst. Uiteraard is het 
samen even weer zoeken naar een vorm voor deze nieuwe samenwerking. 
 
Ook buiten de Regentessekerk zijn er veranderingen bij de Doopsgezinden (DGA). Tijdens de 
nieuwjaarsviering op 12 januari jl. werd meegedeeld dat de DGA er voor heeft gekozen om 
hun kerkgebouw te verkopen en de activiteiten van de DGA te stoppen per 1 juli 2025. 
Met dit besluit verlies de Regentessekerk de DGA ook als samenwerkingspartner, ook al was 
de samenwerking tot een minimum beperkt.  
  
Door deze acties van de DGA verliest de Oecumenische Basis Gemeente in Apeldoorn hun 
locatie voor hun maandelijkse bijeenkomsten. Zij hebben het verzoek gedaan aan de 
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Stichting Regentessekerk om in de Regentessekerk hun maandelijkse zondagbijeenkomst te 
mogen houden. De stichting heeft daar mee ingestemd en daarmee zal vanaf juli 2025 de 
Oecumenische Basis Gemeente éénmaal per maand een dienst in de Regentessekerk 
houden. De afspraken hieromtrent worden in een gebruikersovereenkomst vanstgelegd. 
 
Daarmee zijn ook alle zondagen in de Regentessekerk weer zo goed als gevuld. 
Ook de Doopsgezinden hebben nog een verzoek ingediend om in de Regentessekerk 
diensten te houden, maar daarvoor zijn nu geen vrije zondagen beschikbaar. Bovendien is er 
(te) veel onzekerheid en onduidelijkheid over de status van de Doopsgezinde gemeenschap 
na 1 juli 2025. 
 
 

Toekomst 
Niemand kent de toekomst van de Regentessekerk. Het lijkt er wel op 
dat het bestaan van de gemeenschap eindig is. Maar hoe lang nog en 
op welke wijze we voort kunnen gaan, we weten het niet. Wat we wél 

weten is dat we als kleine gemeenschap staan in een traditie van mensen die op zoek zijn 
naar een zinvol leven en liefdevolle zorg voor de aarde en haar bewoners. 
Daarom sluiten we af met het begin en het eind van een lied van het volk. Het staat als lied 
1002 in het Liedboek.  
 
Een volk op weg gezet 
om vrede tegemoet te gaan: 
de toekomst die is aangezegd, 
moet doorverteld, verstaan, gedaan. 
Zijn wij dat volk, gewekt om op te staan? 
Wij gaan. 
[ … ] 
Wat wordt gezongen onderweg? 
Een levenslied tegen de dood: 
Hij heeft de groten neergehaald 
En kleine mensen maakt Hij groot. 
Maar wie zijn wij? Wij gaan op pad 
Zingen elkaar de toekomst in. 
Wij struikelen en staan weer op: 
Iedere dag een nieuw begin. 


