
Juni 2025 
Jaargang 50

Regentesse 
kerkblad Regentesselaan 14b 

7314 AD Apeldoorn

055-5212720
www.regentessekerk.nl 
info@regentessekerk.nl

Over pakweg 43 biljoen uur zal ons levenslicht doven. 
De zon, bron van liefde, licht en leven, zal sterven. 
Niets duurt eeuwig, zelfs het heelal niet. Hoe kunnen 
we leven met die wetenschap?
Zolang de mensheid bestaat, heeft ze de zon als iets 
goddelijks beschouwd. In alle tijden en op elke uithoek 
van de aarde hebben mensen de zon aanbeden als 
god of godin. Zelfs in de bijbel wordt God vergeleken 
met een zon (psalm 84:12). Dat is niet vreemd, want 
de zon is letterlijk en figuurlijk een levensbrenger. Al 
het leven op aarde heeft de zon nodig. Toch kent de 
zon ook een duistere zijde en symboliseert zij soms 
juist sterven en eindigheid.

Tegen de zon in kijken
De bekende schrijver en psychiater Irvin Yalom 
schreef een boek over doodsangst, met de beeldende 
titel Tegen de zon in kijken. Over zijn titelkeuze zegt 
hij: ‘Het is niet gemakkelijk je elk moment van je 
leven ten volle bewust te zijn van de dood. Het is 
als proberen tegen de zon in te kijken: dat houd je 
ook maar heel even vol. Omdat we niet verlamd van 
angst kunnen leven, bedenken we methoden om de 
verschrikking van de dood te temperen.’ Volgens 
Yalom kan het in de ogen zien van onze sterfelijkheid 
ons leven verdiepen. Juist door de dood onder ogen 
te zien, leren we het kostbare ogenblik waarin we 
bestaan ten volle te koesteren. Leven, zin en sterven 
haken bij Yalom in elkaar. De troost die van religie uit 
kan gaan, laat Yalom met opzet achterwege in zijn 
boek. Religie, zo meent Yalom, ‘lijkt een manier om 
de dood te omzeilen – de dood is niet het einde, de 
dood wordt ontkend, de dood wordt van zijn wezen 
ontdaan.’ Naar mijn idee gaat Yalom daarmee wel erg 
kort door de bocht. Bovendien heeft hij geen oog voor 
vrijzinnigere vormen van religie. Door deze blinde vlek 
vermoed ik dat Yalom net iets te lang tegen de zon in 
heeft gekeken.

Zonne-ethiek
Een andere kijk op de verhouding tussen leven, dood 
en het zonnesymbool komt van Don Cupitt. Deze 
radicale theoloog die afgelopen januari is overleden, 
kan beschouwd worden als de Britse Harry Kuitert. 
Ook Cupitt begon in de orthodoxie en werd tijdens 
zijn leven steeds liberaler. Cupitt ontwikkelde het idee 
van ‘solaire ethiek’, oftewel zonne-ethiek. Hij meent 
dat we in onze omgang met elkaar en de wereld 
als de zon moeten zijn: ‘De zon symboliseert het 
religieuze idee van een volledige synthese van dood 
en leven, omdat het branden dat haar leven is, tegelijk 
haar sterven betekent. Het bestaan van de zon is een 
eenheid van vitaliteit en sterfelijkheid. Ze brandt en 
dooft uit; ze verbruikt zichzelf op glorieuze wijze; ze 
leeft niet door zichzelf spaarzaam te bewaren, maar 
door zichzelf roekeloos weg te schenken.’ Dood 
en leven zijn in deze gedachtegang niet elkaars 
tegengestelden, maar het leven kan slechts geleefd 
worden door constant te sterven. Cupitt moedigt ons 
aan om het leven voluit lief te hebben en ons hart, net 
als de zon, uit te schenken in de wereld. Uiteindelijk, 
in het licht van de zon, vervaagt het verschil tussen 
de religieuze Cupitt en de seculiere Yalom in een late 
avondschemering.

Klaas Douwes

De stervende zon



Met drie hele zomerse maanden voor de boeg, kijken we 
natuurlijk ook uit naar drie hele gezellige Zomercafés! 
Op19 juni a.s. Als eerste een interactief gedichtencafé. 
Iedereen die een mooi gedicht wil voordragen, kan zich 
daarvoor melden bij Ada Stafleu 
(stfl.apel@wxs.nl ) 

Van die gedichten wordt een mooi boekje gemaakt. De wat 
minder dichterlijke mensen kunnen luisterend genieten.
 Op 17 juli vertelt Heleen de Wilde ons over “Muziek in de 
Renaissance”, een muzikaal zomercafé dus.

En op 21 augustus zal Marius Schepman een interessant 
verhaal vertellen over de “Architectuur van bijzondere 
kerken”.

Altijd beginnend met een drankje vanaf 16.30 uur en na 
de optredens een heerlijke zomersalade als maaltijd. 
Natuurlijk met  koffie of thee als afsluiting. 

Dat alles in de achterzaal van de Regentessekerk.

Judith Ariëns Kappers
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Van het VVR bestuur en 
Stichting Regentessekerk 
Vergaderen, vergaderen…

Op zaterdag 10 mei was er de jaarlijkse 
gezamenlijke vergadering van VVP , NPB 
en VVR. Daar zijn zoals gebruikelijk alle 
financiële jaarstukken en het verslag 
van activiteiten behandeld, vastgesteld 
en beoordeeld door de betrokken 
kascommissie. Voor de VVP en NPB geldt 
dat zij de exploitatie niet rond zouden 
kunnen krijgen zonder een beroep te 
doen op het vermogen. Aandachtspunt is 
het toch weer werken met een begroting 
zodat de leden ook weer meer zicht 
krijgen op de plannen en de kosten 
daarvan.  Ook is de samenwerking met de 
oecumenische basisgemeente besproken. 
De Samenwerking zal worden vastgelegd 
in een gebruikersovereenkomst. Wat 
betreft de relatie met de Remonstranten 
is duidelijk door de leden uitgesproken dat 
wij zolang er voldoende menskracht is en 
de middelen het toelaten we door willen 
gaan met het bezit en gebruik van de kerk. 
Wel zijn we bereid te onderzoeken welke 
mogelijkheden en op langere termijn zijn 
met het kerkgebouw en zijn bestemming. 
Het vooronderzoek zou in samenspraak 
met de stichting kunnen gebeuren 
waarbij het wel zo is dat de definitieve 
besluitvorming door de VVP , NPB en 
RGA zal moeten plaatsvinden.  Tijdens 
de vergadering kwam de samenwerking 
met de Doopsgezinden nog aan de orde. 
Zolang de structuur en het beleid niet 
duidelijk is, was er geen aanleiding wat de 
doen. Inmiddels hebben wij van de nieuwe 
kerkenraad een brief gekregen die wij na 
half juli gaan bespreken met hen.

Op 24 mei waren we gastheer van de 
landelijke VVP voor hun jaarvergadering. 
Met de landelijke VVP evenals met de 
landelijke NPB hebben we in feite weinig 
binding en we kunnen ook wel zonder hen 
voortbestaan. Het zou in ieder geval de 
beide organisaties sieren samen te gaan 
en een duidelijk beleid te ontwikkelen dat 
meer toegevoegde waarde heeft voor de 
basis en de leden. 
Het lijkt wel of wij alleen maar bezig zijn 
onze eigen zaakjes te regelen en geen oog 

Pinksteren is openstaan voor je zachte krachten,
is van binnen opengaan, niet langer willen wachten.

Pinksteren is dromen dromen en steeds weer geloven
dat er vrede ooit zal komen als een bries van boven.

Pinksteren verzet zich luid tegen stemmen van geweld,
spreekt zich duidelijk uit daar waar macht het wint en geld.

Pinksteren waait als die wind, die ons steeds laat weten
dat liefde alles overwint ook als wij dat vergeten.

Pinksteren is het elke dag als wij die wereld bouwen,
waarin iedereen wonen mag op basis van vertrouwen.

Gisteren, vandaag en morgen kan het Pinksteren zijn
als wij mensenkinderen zorgen voor elkaar, wij, groot en 
klein.

Evelijne Swinkels-Braaksma
Predikant Sint Maartenskerk 
Ophemert en Open 
Pastoraat Gorinchem en 
freelancevoorganger 
Dit gedicht komt uit de nog te 
verschijnen dichtbundel ‘Bij 
schapen in de wei’.

‘Pinksteren … is van binnen opengaan’
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Van het VVR bestuur en 
Stichting Regentessekerk 

te hebben voor wat er allemaal om ons 
heen gebeurt. We blijven echter diaconale 
projecten steunen. Ook landelijke acties 
tegen de genocide in Gaza, het geweld 
in Oekraïne, de klimaatworsteling in Ne-
derland, de behandeling van asielzoekers 
in ons land. Tevens de kleinschalige acties 
van Amnesty voor mensen overal ter 
wereld.  

We bereiden ons voor op het Pinksterfeest. 
Soms moeilijk grijpbaar als het feest 
van de Geest. Met de volgende woorden 
uit een notitie van de VVP,  kan deze 
misschien wat dichterbij komen: Geest, 
ragfijn geluksgevoel, stem en tegenstem, 
God aan het werk, beweging.

In onze Pinksterdienst is ook het vieren 
belangrijk. We beginnen op 8 Juni om 10 
uur met ontmoeting met koffie. Om half 11 
begint de dienst en na de dienst hervatten 
wij de ontmoeting met een gezellige 
samenzijn met een hapje en een drankje. 

Van de Stichting  

Hoewel U hen niet zoveel of waarschijnlijk 
helemaal niet ziet, moet ik meedelen dat 
Quinten en zijn aanstaande vrouw de 
kosterswoning gaan verlaten in het najaar. 
Gelukkig hebben wij een nieuwe kandidate 
die onder dezelfde voorwaarden het 
huurcontract wil overnemen. We gaan 
met haar in gesprek. Ook hebben we weer 
afspraken gemaakt over een schilderbeurt 
en treden we steeds meer in het digitale 
tijdperk omdat de Wifi nu is aangesloten. 
In de kerk is op verschillende plaatsen 
het wachtwoord te vinden. Wij zullen er 
nauwgezet op toezien dat niemand tijdens 
de koffie op zijn of haar smartphone zit. 
Die leeftijd zijn wij al voorbij.

Arend van der Beek

Gezamenlijke Diaconie
In mei en juni collecteren we voor WHOE, Werkgroep 
Hulpgoederen voor Oost Europa. Vooral aan Oekraïne 
wordt hulp geboden. Behalve geld kunt u ook spullen 
doneren. 
Op de website van WHOE staat wat ze wel en wat ze 
niet willen aannemen. Welkom zijn : Fietsen, houdbare 
etenswaren(geen glazen potten), plastic flessen water, 
koffie en thee, suiker en zout, paracetamol, zeep, tandpasta, 
tandenborstels, wasmiddel, wc papier, koekjes, kruiden. 
Alles natuurlijk met passende houdbaarheidsdatum. 
Niet welkom: speelgoed, knuffels, keukengerei, 
serviesgoed en boeken.
Inleveren bij de opslaglocatie in Apeldoorn: Zwitsal terrein, 
Vlijtseweg 108, Ingang Zuid. Dinsdag en vrijdag 13:00 - 
15:30 uur.

De collectes voor Artsen zonder Grenzen hebben € 641,- 
opgebracht. De collecte met Pasen voor ‘kLeef € 145,- 
De Pinkstercollecte is voor Stichting Dakloos. Met 60 
vrijwilligers en twee betaalde krachten werken zij aan een 
menswaardig bestaan voor mensen die nergens terecht 
kunnen. Dit doen ze door het verzorgen van menselijk 
contact, maaltijden, schuldhulpverlening, wondzorg, 
straatartsen, medicatie, kappers, pedicures, mogelijkheid 
om te douchen, kleding te laten wassen. 
In juli en augustus is het geld bestemd voor Stichting 
Kerk en Vluchteling. Op hun website staat bovenaan de 
bekende tekst uit Mathëus: ’ Voorzover jullie dat voor een 
van de kleinste broeders hebben gedaan, hebben jullie dat 
voor Mij gedaan.’  De doelstelling is: samen bouwen  aan 
een gemeenschap waar vluchtelingen en asielzoekers 
zich gezien en gesteund voelen. Ons geld kunnen we ook 
per bank overmaken: Stichting Regentessekerk NL 16 
INGB 0001122119, met vermelding van het collectedoel.
Even belangrijk is onze aandacht voor al die mensen die 
hulp nodig hebben. Dank voor uw betrokkenheid.

Namens de diaconiecommissie,
Ada Stafleu

Naschrift van de redactie: Wist u dat de voorzitter van de 
Werkgroep Hulpgoederen voor Oost Europa, {de WHOE) de 
heer Herman Garretsen, een Koninklijke Onderscheiding 
heeft gekregen i.v.m. zijn lange staat van dienst bij deze 
werkgroep?
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Vereniging Vrijzinnige Regentessekerk
Predikant  ds. K. Douwes  06-21622676
  kdouwes@gmx.com
Secretariaat  dhr. S. de Haan  055-5427856
  npb@regentessekerk.nl

Contactpersoon Regentessekerk
  mw. D. Bosveld  06-12919653

Remonstrantse Gemeente Apeldoorn
Onderdeel van Remonstrantse Gemeente Oosterbeek

Contactpersonen 
dhr. M. Schepman        055-5415609 
mw. L. Hendriks      055-3552935 

Redactie  Willy van der Bijl
  Bea van Maaren
  Ria Siegelaar

De redacteuren verzorgen bij toerbeurt de eindredactie. 
Bij dit nummer is dat gedaan door Willy van der Bijl.
Sluitingsdatum kopij volgend kerkblad 11 augustus.
Kopijadres: redactie@regentessekerk.nl

Drukwerk en layout:  Elwipress en Krachtig in Media

KERKDIENSTEN
Aanvang diensten 10.00 uur            
Vesper 16.30 – 17.00 uur
  
juni
15        WRA     GEEN DIENST
22        VVR      drs. R. van Warven  vesper    
29        VVR      geen dienst

juli
  6        VVR     mw. ds. N. Sven 
13        VVR    ds. K. Douwes
20        WRA    geen dienst
27        VVR     mw. E. de Lange         vesper

augustus
 3        VVR dr. K. Douwes
10       VVR mw. M. Visch - de Bruijn
17       WRA ds. A. v.d. Woude
24  ds. M. Bolijn          Vesper
31                    geen dienst

Collectes   
Juli en augustus: Stichting Kerk en Vluchteling
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Onderstaande tekst stond op Teletekst 17 mei j.l.:

“Rusland heeft Amnesty International verboden. De 
organisatie die zich vaak  kritisch uitlaat over de mensenrechten 
in het land, is aangemerkt als ‘’ongewenst’’. Iedereen die met 
Amnesty International samenwerkt is nu strafbaar.
Amnesty heeft verschillende kritische rapporten geschreven 
over schendingen van de mensenrechten in en door Rusland. In 
maart stond in een rapport dat het land oorlogsmisdrijven pleegt 
door Oekraïense gevangenen onmenselijk te behandelen. Ook 
concludeerde Amnesty dat Rusland politieke gevangenen 
systematisch isoleert van hun naasten, Rusland verbood eerder 
al andere organisaties, waaronder Greenpeace.”

Het is triest. Typerend voor het beleid van Moskou. Wij 
leven in Nederland in vrijheid. Hiervandaan kunnen wij 
om gerechtigheid blijven vragen. Zoals voor de dappere 
journaliste 
Maria Ponomarenko voor wie wij 50 handtekeningen 
ophaalden. Laten we denken aan haar en aan haar 
dierbaren. De komende maanden doen we dat voor 
de zieke Oekraïense legerarts Artem Kolomiiets, die 
gevangen zit en slecht behandeld wordt. Op medische 
gronden zou hij vrijgelaten moeten worden. Daar vragen 
we om.

Wij lopen geen gevaar door een handtekening te zetten. 
We kunnen op onze eigen wijze proberen het onrecht niet 
te laten zegevieren. Denk aan alle Russen die ook vrede 
en gerechtigheid willen maar niet de vrijheid hebben daar 
om te vragen. Fijn als u wilt meedoen 
De lijsten liggen op de gebruikelijke plekken, voor in de 
kerk en in de achterzaal. Deze keer voor 2 maanden, juni 
en juli. 

Ada Stafleu

Over Amnesty International

€ 22.738,- voor postzegels en oude brillen

De landelijke inzamelingsactie van kaarten, postzegels, 
oude mobieltjes etc. heeft voor Kerk in Actie in 2024 dit 
mooie bedrag opgebracht.

Heel hartelijk dank voor uw medewerking. De inzameling 
gaat onverminderd door. Daar heb ik uw hulp bij nodig. 
Materialen kunt u afgeven in de kerk of bij mij thuis.

Wij verzamelen: ansichtkaarten uit binnen- en buitenland, 
met of zonder postzegel, beschreven kerstkaarten, 
geboortekaartjes, afgedankte brillen, telefoontjes, lege 
cartridges, sigarenbandjes, 
buitenlands papier- en 
muntgeld, DE punten, 
postzegels (ruim afknippen, 
afweken doen we zelf) ,en 
albums of insteekboeken. 

Piet Pastoor
Haagwinde 31
telefoon: 055-5216586

Al 45 jaar regelt de heer Piet Pastoor inzamelingen 
voor Kerk in Actie. Zie hier het resultaat voor 2024:


