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Zij dacht dat het de hovenier was. Johannes 20:15

Eén Rembrandt kende als kind ik goed:
de Christus met de grote hoed
wandelend in de ochtendstond.
En, naar erbij geschreven stond:
Hij was de hovenier.

En nòg laat ik mijn tranen gaan
als in de gaarde ik Hem zie staan,
en – wat terzijde – in stille schrik
die éne, zij die dacht als ik:
Het was de hovenier.

O kinderdroom van groen en goud –
géén die ontnam wat ik behoud.
De laatste hoven naderen schier
en ijler wordt de ochtend hier.

Hij is de hovenier.

- door Ida Gerhardt (1905-1997)

Maria van Magdala ging in alle vroegte op weg naar 
het graf omdat ze niet langer binnen kon blijven zitten. 
Ze moest eruit, op naar dat graf. Ze wilde op zoek 
gaan naar… Ja, wat zocht ze daar eigenlijk in die tuin? 
Misschien wilde ze herinneringen ophalen, peinzen, 
stilstaan. Maar toen zij de tuin was genaderd, stond 
zij letterlijk stil. Zag ze dat nou goed? De zon was nog 
steeds niet helemaal opgegaan, dus zij moest flink 
in de verte turen. Maar toen zij dichterbij kwam, leek 
haar vermoeden inderdaad te kloppen: de steen voor 
het graf was weggerold!

Terwijl Maria bij het graf stond, werd ze steeds 
onrustiger en vrat de wanhoop aan haar. Nu hadden 
ze niet alleen Jezus’ leven weggenomen, maar zelfs

zijn lichaam. Ten einde raad liet ze haar tranen de vrije 
loop. Alles in de tuin leek haar troosteloos en grauw. 
Toen ze even opkeek en haar tranen uit de ogen 
wiste, zag ze ineens de hovenier staan. Tenminste, 
dat dacht ze voor een moment, tot het de opgestane 
Jezus bleek te zijn. Toch zat Maria er met haar 
vergissing bij nader inzien niet eens zo ver naast. Een 
hovenier is immers degene die zich met hart en ziel 
inzet voor een bloeiende, opgewekte en harmonieuze 
omgeving. De hovenier heeft als geen ander weet van 
het ontspruiten van nieuw leven; van het groeien en 
bloeien, het teloorgaan en sterven, en weer opnieuw 
opkomen. Als geen ander heeft de hovenier weet van 
de levenskracht die telkens weer wortel schiet. Dat 
lijkt me nou op en top Pasen. Bovendien: zou je het 

Christus als hovenier



Op 20 februari overleed Carolien 
Garssen. Ze was net 92 jaar 
geworden.
Carolien bleef ondanks haar 
hoge leeftijd nog veel naar de 
kerk komen. Als het niet met de 
scootmobiel kon dan bestelde ze 
de OV-bus. Haar vaste plek voorin 
de kerk bleef helaas al enige tijd 
leeg. Zij was het die heel trouw aan 
alle VVR-leden op hun verjaardag 
een felicitatiekaart namens de 
Regentessekerkgemeenschap 
stuurde. Carolien geloofde ook 
stellig in verbinding. In principe 
bezoeken jongere leden de 
oudere leden, maar zij bleef dat 
tot voor kort nog regelmatig doen. 
Ze liet zich niet tegenhouden 
door haar leeftijd.
 
Ze koos als beroep onderwijzeres 
en dat vak beoefende ze met 
hart en ziel. Ze trouwde met Bert 
Garssen en samen kregen ze 
vier kinderen. Toen de kinderen 
uitgevlogen waren, zette zij 
zich in voor Vluchtelingenwerk 
Apeldoorn. Hier vond ze veel 
voldoening in het geven van 
taallessen. Ook begeleidde ze 
gezinnen, die een woning kregen, 
met het integreren. Daar heeft 
ze ook nog vriendschappen aan 
overgehouden.
Het laatste jaar namen 
de ongemakken van haar 
hoge leeftijd toe. Maar met 
zelfdiscipline en een positieve 
instelling wist ze er iedere dag 
het beste van te maken. Gelukkig 
heeft ze ter gelegenheid van 
haar verjaardag – enkele dagen 
voor haar overlijden- nog al haar 
dierbaren om zich heen gehad. 
Daar was ze heel dankbaar voor.

Op 28 februari was 
het laatste afscheid 
op Heidehof.

Philippien van 
der Ben
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Koninkrijk van God niet net zo goed de Tuin van God kunnen noemen?

En daarom zou ik iedereen met Pasen willen aanraden: Ga net als 
Maria de tuin in (maar eerst nog wel even de Paasochtendviering 
in de Regentessekerk meepikken, natuurlijk). Wie de opstanding 
aan den lijve wil ondervinden en het hernieuwde leven wil voelen 
stromen, hoeft alleen maar de tuin in te gaan. Of een park in, het 
balkon op, of zet desnoods alleen maar een raam open en laat de 
lente je kriebelen. Stel je volledig open voor de veranderingen van 
dit seizoen. Proef dat ware paasgevoel, snuif de frisse geur op en 
voel de zonnestralen op je gezicht. Geef je over aan die wonderlijke 
wedergeboorte van de natuur. Zalig Pasen allemaal!

ds. Klaas Douwes

Van het VVR bestuur en Stichting Regentessekerk 

Terwijl wij op dit moment 
genieten van het mooie  voorjaar 
en van alles wat  groeit en bloeit 
buiten, is het weer even tijd 
om bij te praten betreffende 
de gang van zaken binnen de 
Regentessekerk. 

Nu wij op weg zijn naar Pasen 
staat er het volgende op het 
programma:
In de dienst van 6 april gaat ds. 
Klaas Douwes voor en zullen 
Heleen de Wilde en Jan van 
Garderen een extra muzikale 
bijdrage leveren.
Op Goede Vrijdag, 18 april, 
zal er om 19.00 uur een 
Avondmaalsviering zijn in de 
Regentessekerk en ds. Klaas 
Douwes gaat hierin voor.
De liturgiecommissie bereidt de 
paasdienst op zondag 20 april al 
voor waarin drs. Kees Bulens zal 
voorgaan. Wij verheugen ons op 
een mooie dienst met een goede 
opkomst.

Op zaterdag 10 mei zal onze 
jaarlijkse jaarvergadering 
gehouden worden, aanvang 
10.30 uur. U ontvangt binnenkort 
de officiële uitnodiging. De kerk 
zal vanaf 10.00 uur open zijn en 
de koffie en thee staan dan voor 
u klaar.  

Wij zijn blij met twee nieuwe 
leden. Het zijn mevrouw Klever en 
mevrouw Pol. Wij heten u vanaf 
deze plaats nogmaals hartelijk 
welkom en wensen dat u beiden 
zich snel thuis zult voelen binnen 
onze gemeenschap.

Van de Stichting Regentessekerk

Zoals u in het vorige kerkblad 
hebt kunnen lezen, zijn wij in 
gesprek met de Oecumenische 
Basis gemeente die een nieuw 
onderdak zoekt. De gesprekken 
verlopen zo voorspoedig dat 
wij verwachten binnenkort een 
huurcontact af te kunnen sluiten.
Voor het onderhoud van het 
schilderwerk van de kerk en de 
kosterswoning wordt met de 
schilder weer een schema voor 
de werkzaamheden opgesteld.

Wij zijn nog op zoek naar iemand 
die de ploeg van gastvrouwen 
en –heren wil versterken. In de 
regel zal er gemiddeld eens in 
de zes weken een beroep op u 
gedaan worden. Als deze taak u 
wel wat lijkt, komt u gerust eens 
meelopen. Het zou heel fijn zijn 
als u zich bij mij aanmeldt. 
Dan wens ik alle zieken binnen de 
Regentessekerkgemeenschap 
sterkte en hopelijk beterschap 
toe.
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Een goede paastijd toegewenst en een 
hartelijke groet van 

Diana Bosveld, 
vicevoorzitter VVR en 
Stichting Regentessekerk

Dit gedicht werd voorgelezen in de 
dienst 23 maart. De tekst komt uit de 
40-dagenkalender van de VVP.

‘De halve wereld is van ons’ 

Voor wie niet schreeuwt, wie niet vecht. 
Voor wie niet alles hardop zegt. 
Voor wie een tijdje kauwt op zijn 
gedachten. 
Voor wie zijn eigen mening niet als 
absolute waarheid ziet 
en in een rij besluit gewoon te wachten. 
We lijken dan misschien een minderheid, 
maar troost je met een onbetwistbaar feit: 
De halve wereld is van ons!

Voor wie niet al zijn rechten claimt, 
die vaker dingen geeft dan neemt. 
Voor wie wel strijdbaar is, 
maar niet bij machte om iedereen opzij te 
slaan 
om vooraan in de rij te staan. 
Voor wie liever gelooft in zachte krachten. 
We lijken dan misschien een minderheid, 
maar troost je met een onbetwistbaar feit: 
De halve wereld is van ons! 

En ja, ook wij zijn wel eens nijdig en ook 
wij zijn wel eens kwaad. 
Maar we zijn nou eenmaal niet het type 
dat op zijn strepen staat. 
We hebben liever lef, je krijgt van ons de 
andere wang. 
Want als we niet bescheiden zijn, dan zijn 
we wel bang.

De halve wereld is aan ons, 
de helft van idioten, van dictators en 
despoten. 
De helft van de brutalen, dus daar valt 
niets te halen, 
maar de andere halve wereld is van ons. 

Pieter Derks

Gezamenlijke Diaconie
We ontvingen dit bericht:

Beste mensen
Als voorzitter van de Voedselbank Apeldoorn wil ik u 
graag bedanken voor uw steun aan onze Voedselbank. 
Uw bijdrage maakt het werk van onze Voedselbank mede 
mogelijk. Bestuur en vrijwilligers, maar vooral de gebruikers, 
de mensen die onze steun nodig hadden en hebben, zijn u 
daarvoor zeer erkentelijk. 
Veel dank daarvoor.
Johan Kruithof Voorzitter Voedselbank Apeldoorn

In januari en februari was de opbrengst van de collecte 
voor de Voedselbank: € 638,--

Artsen zonder Grenzen: dappere hulpverleners. 
Zij zijn vaak de laatste hulppost in gebieden waar 
oorlog en vervolging heersen. In maart en april 
zijn de collectes voor hen. Op hun website staat:                                                                                                          
‘Mensen in crisissituaties kunnen terecht bij Artsen zonder 
Grenzen. Onze teams geven wereldwijd medische zorg 
aan slachtoffers van conflicten, natuurgeweld of ziekte-
uitbraken, zodat zij de zorg krijgen die ze nodig hebben’.

Komt ons geld wel op de goede plaats?                                                                                                             
‘€ 0,84 van elke euro die wij uitgaven in 2024 is voor de 
noodhulp’ staat op de website. 
Recent is de vreselijke aardbeving in Myanmar en ook 
Thailand. Ook daar bieden ze hulp.
Wat wij kunnen doen: denken aan de slachtoffers, bidden 
voor hen en geld doneren.

Met Pasen, 20 april, is de collecteopbrengst voor Stichting 
‘k Leef.

Dank voor uw betrokkenheid.
Namens de Diaconie,
Ada Stafleu

Collecte per bank, met vermelding van collectedoel 
overmaken naar rekening NL 16 INGB 0001122119 tnv 
Stichting Regentessekerk	
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KERKDIENSTEN
Aanvang diensten 10.00 uur            
Vesper 16.30 – 17.00 uur
		
april                                                                                                                                                 
06  VVR	 ds. K. Douwes                                                                                  
13  RGA	 geen dienst                                                                                   
18  Goede Vrijdag  	ds. K. Douwes 
		  avondmaalsdienst 19.00 uur                                               
20  Pasen	 drs. L.C Bulens 
27  VVR	 drs. E. Renkema			   vesper

mei
04	 VVR	 ds. K. Douwes				  
11	 VVR	 drs. L.C. Bulens
18	 RGA	 geen dienst
25	 VVR	 mw. M. Visch-de Bruijn	 vesper

juni		
01	 VVR	 ds. K. Douwes
08 	 Pinksteren	 ds. K. Douwes
15	 RGA	 mw. ds. A. van der Wouden	

Collectes   
April: Artsen zonder Grenzen 
Mei en juni: WHOE
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Thema café
Donderdag 20 maart hadden we het laatste 
themacafé van dit seizoen. Met een mooi verhaal 
van Anton Dekker over “Het belang van bomen in 
de stad” en een zeer gezellige maaltijd met veel 
aanwezigen, was dit een prachtige afsluiting. 
En, we gaan door!

In de zomermaanden juni (de 19e), juli (de 17e) en 
augustus (de 21e) vieren we weer ons zomercafé! 
U kunt deze data alvast noteren. Het worden 
misschien iets anders georganiseerde cafés dan 
we gewend zijn, maar gezellig én smakelijk zullen 
ze in ieder geval zijn! 

Op 19 juni  beginnen we met een poëziebijeenkomst, 
waaraan verschillende mensen  een bijdrage zullen 
leveren, en waar natuurlijk ook bezoekers een 
gedicht kunnen voordragen. Wanneer u dat tijdig 
aan ons kunt zeggen, komt uw gedicht ook in een 
klein boekje dat gemaakt zal worden van alle voor 
te dragen gedichten! Daarna kunnen we van de 
traditionele zomersalades genieten.

We nodigen nu al u allen uit voor deze middag !

Judith Ariëns Kappers


