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Overweldigend

Hoe blijf je overeind in de stormen van het leven? Vind je nog ergens houvast
als alle zekerheden zijn vervlogen? Daarover en meer gaat het nieuwste
boek van Frits de Lange, ‘Overweldigend: Leven met wat je niet in de hand
hebt’. De Lange laat hiermee een frisse waaien door de grote vragen van
onze tijd.

Bij het lezen van ‘Overweldigend’ gingen mijn gedachten naar het schilderij
‘The singing butler’ van Jack Vettriano. Centraal staat een sierlijk dansend
duo op het strand, hij strak in pak en zij op blote voeten en gekleed in een
felrode galajurk. Er lijkt geen vuiltje aan de lucht. Maar... Schijn bedriegt.
Want wie iets breder kijkt ziet de butler die met moeite een paraplu boven
het hoofd van het danspaar houdt, schuin tegen de wind. En verderop
komen donkere wolken aandrijven, er is storm op komst. Geen mens die
daar iets aan kan veranderen. Toch, ondanks alles, blijft het paar dansen.

Van de redactie.

Het eerste kerkblad in een
nieuw jasje is onlangs op
“uw deurmat geploft” .

Wij hopen dat u het met
plezier heeft gelezen.

Wij hebben enthousiaste
reacties ontvangen. Ook
is ons gemeld dat men
sommige stukken slecht
heeft kunnen lezen i.v.m.
de kleurstelling b.v. wit

op geel. Mocht dit ook uw
ervaring zijn, of heeft u
moeite met een lettertype,
dan horen wij dat graag.
Voor ons als redactie is
het ook nog even zoeken
naar de juiste balans.

Agenda

18 april excursiecafé
07 mei meditatie

21 mei idem

29 mei excursie

18 juni cultuur
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Excursie

Op woensdag 29 mei staat
een excursie gepland naar
Museumboerderij Mariahoeve in
Putten en verder naar Museum
Beeld en Geluid in Hilversum.
Met deze excursie gaan we een
dagje terug op de naar die goeie
ouwe tijd! We starten de excursie
met een mooie busrit naar deze
museumboerderij. Na de lunch
vertrekken we naar museum Beeld
en geluid. Zie voor uitgebreide
informatie het activiteitenboekje.

Op donderdag 18 april wordt in het
Excursiecafé het wel en wee van de
omroepvereniging VPRO besproken.
Deze omroep lag de vrijzinnigheid
destijds na aan het hart.

Terugblik op de lunch
van 7 april 2024

Het was met enige aarzeling dat we
voorstelden weer een lunch in de
kerk te houden. Na Corona leek alles
een beetje ingezakt. Maar het is zo
leuk, met een gevarieerd gezelschap
samen eten aan zo'n lange, met
zorg gedekte tafel. Dus toch maar
gewaagd. En het was leuk, 28
mensen deden mee. lets meer dan
we aanvankelijk dachten, maar we
hadden gelukkig genoeg eten.

De stemming was vrolijk en er
waren veel helpende handen. Bij het
sjouwen en dekken van de tafels,
het opruimen en de giga-afwas in
dat kleine keukentje. Toch later nog
een keer proberen? Zo ja, dan hoort
u ervan.

Christien en

Namens  Mies,
Hildegard, Ada

De grillige wereld

In ‘Overweldigend’ stelt Frits de Lange dat de stormen in het leven,
de overweldigende ervaringen, geen uitzonderingen zijn, maar juist
de regel bevestigen. Ze leggen de essentie bloot van het bestaan:
dat we ons leven niet in de macht hebben en dat de wereld instabiel
is en voortdurend in verandering. In plaats van dat te zien als een
doembeeld zet De Lange die onzekerheid in een hoopvol perspectief.
Het betekent namelijk dat het bestaan en daarmee de toekomst
open is en er altijd weer wat nieuws kan gebeuren: ‘De wereld is
een onophoudelijk worden. Ze beweegt en bruist aan alle kanten.
Proberen het leven onder controle te houden en de wereld in onze
greep te krijgen is een kansloze missie. De kunst van het bestaan
is niet om orde aan te brengen, maar te leren om te gaan met de
onontkoombare wanorde. Als we de grilligheid enonvoorspelbaarheid
omarmen, dan kunnen we voluit leven. Alhoewel, ook omarmen
impliceert alweer iets van vasthouden en greep willen krijgen, terwijl
het De Lange meer gaat om openheid, dynamiek en souplesse. Of in
zijn eigen woorden: ‘Probeer met het oncontroleerbare leven, kome
wat komt, een wederkerige verhouding te vinden. Leer ermee te
dansen.

De dans met de wereld

Enzo komenwe weerterug bijde twee op het strand die blijven dansen
in en ondanks de wind en de regen. Het schilderij van Vettriano sluit
helemaal aan op de beeldspraak in het slothoofdstuk van De Langes
boek, getiteld ‘Het leven een dans. Op zoek naar afstemming’. Dans
is één van de oervormen van menselijke interactie met elkaar en met
de wereld. Zo lang als de mens al bestaat zolang heeft de mens al
gedanst. En dat is waarschijnlijk niet voor niets. Dansen vraagt om
afstemming met dat wat zich buiten jezelf afspeelt, het vraagt om
samenklank en meebewegen. Vandaar dat dansen een uitstekende
metafoor is voor het leven zelf. Goed leven is ‘het juiste ritme weten
te vinden, in cadans blijven met wat je overkomt. Een zaak van
ritmisch bewegen en bewogen worden.” Dus ook in de stormen van
het leven komt het erop aan niet krampachtig proberen overeind te
blijven, maar mee te dansen op de muziek van de wereld.

Klaas Douwes

Van de Remonstrantse Gemeente Apeldoorn en de
Werkgroep Remonstranten Apeldoorn

In de ledenvergadering van de
RGA/WRA van 24 maart is een
nieuwe kerkenraad gevormd
voor de RGA. Deze bestaat uit
leden van de kerkenraad van
de Remonstrantse Gemeente
Oosterbeek. Deze leden zijn
nu ook lid, resp. vriend van de
RGA/WRA. De taak van deze
kerkenraad is voornamelijk de
overdracht van het 1/3 eigendom
van de Regentessekerk aan de
partners. Wij hopen dat deze dit
jaar zal worden afgerond.

Het'groot-huisbezoek’,vastgesteld
op 24 april, is inmiddels

geregeld door Karina Barkhof
en Judith Ariéns Kappers,
waarvoor hartelijk dank. Er
zijn twee bijeenkomsten, elke
onder begeleiding van de twee
predikanten van de RGO. Het
onderwerp is ‘vergeving’. De
toelichting en de afsluitende
vragen voor de deelnemers zijn
verzonden. Na de dienst van

12 mei zal een ledenvergadering
worden gehouden waarin 0.a. de
wensen voor enkele kerkdiensten
en/of andere activiteiten in 2025
worden besproken.

Rijnder en Frieda Wielinga
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Van het VVR bestuur en
Stichting Regentessekerk

De lente laat zich ondanks de vele regen
langzaam maar zeker zien! Het is prachtig het
frisse jonge groen weer aan de bomen te zien
en de vele bloemen die al in bloei staan.

De paasdagen liggen alweer achter ons en wij
kunnen terugzien op een Ingetogen avondmaal
op witte donderdag en een mooie dienst met
Pasen, waar veel kerkgangers waren gekomen
en waarna je met een voldaan gevoel weer op
weg gaat.

Dan komen we langzaam maar zeker aan
bij de laatste hoogtijdagen. Op 9 mei is het
Hemelvaartsdag en op 19 mei is het Pinksteren.
Wij beginnen dan om 10.00 uur met koffie
drinken in de kerk en rond half elf begint de
dienst waarin Marianne Visch voorgaat. Dan
sluiten we de cirkel af, die wij op eerste Advent
openden, met een hapje en drankje.

Betreffende de overdracht van het één derde
deel van de kerk kan ik u helaas niet veel nieuws
brengen. Wel dat er eind april een gesprek zal
zijn en we verwachten dan dat alles afgerond
wordt zoals is afgesproken. De RG valt nu onder
Oosterbeek en de kerkenraad aldaar zal nu de
belangen behartigen. Als

het één derde gedeelte geregeld is, zullen
wij in gesprek gaan met de RGA/RGO/ WRA
over wat men in de toekomst nog wil in de
Regentessekerk.

Vanuit de Stichting Regentessekerk Binnenkort
zal de schilder wat werkzaamheden verrichten
aan de kerk en de kosterwoning. Ook zal er een
nieuwe verwarmingsketel in de kosterswoning
worden geplaatst. Verder ziet alles er goed uit.
Dan wens ik alle zieken binnen de
Regentessekerkgemeenschap sterkte en
hopelijk beterschap toe.

Een hartelijke groet,

Diana Bosveld,
vice voorzitter VVR en Stichting Regentessekerk

In januari en februari collecteerden wij
voor Artsen zonder Grenzen. Boven hun
bedankbrief staat: “ Als u het in de krant
leest, zijn wij vaak al ter plaatse. Dankzij u.”
En dat klopt ook, bij aardbevingen en oorlogen
bieden zij direct hulp aan alle slachtoffers.De
opbrengst van onze collectes was: € 760,95.
Hartelijk dank voor uw bijdragen.

De kanselbloemen en de collecteopbrengst
van Eeuwigheidszondag waren voor het
Hospice. “Graag willen wij u bedanken voor de
mooie gift van € 170,-“ schreef de codrdinator
aan onze Diaconie.

Met Pasen ging het geld naar Stichting ‘k Leef.
Eentoevluchtsoord voor mensen die te maken
krijgen met kanker. Oncologen in opleiding
kunnen daar stage lopen. Voor gastheren
en gastvrouwen, vrijwilligers, is er een
professionele opleiding. Allerlei activiteiten,
lezingen en praktische cursussen vinden
plaats in het huis aan de Vosselmanstraat.
Met onze bijdrage, € 283, - zijn ze erg blij.

In de maanden maart en april collecteren wij
voor het Kenya Fonds. Ooit opgericht door de
Apeldoorners Corrie en At de Roos. Steun voor
jonge moeders en hun kinderen. Niet alleen
opvang en directe hulp voor deze, soms door
hun familie verstoten, jonge meisjes. 0ok hulp
bij studie en opleiding, zodat ze zelfstandig
verder kunnen leven.

Kleine hulp bij grote nood. Dat kunnen we als
kleine gemeenschap bieden. In mei en juni
weer aan de Apeldoornse Voedselbank.

Geld overmaken per bank kan ook: NL 16 INGB
0001122119, t.n.v. Stichting Regentessekerk
met vermelding van het collectedoel.

Namens de Diaconie,
Ada Stafleu

_——
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AMNESTY VERGEET-ME-NIETJES KRAAM

Amnesty International groep Apeldoorn stond zaterdag KERKDIE_NSTEN

6 april jl in de Marktstraat (van Apeldoorn) met een Aanvang diensten 10.00 uur

kraam vergeet-me-nietjes plantjes. Met deze actie Vesper 16.30 - 17.00 uur

maakt Amnesty een gebaar naar alle mensen, die

vanwege hun afkomst, geloof, mening, huidskleur of april

geaardheld_vervolgd of gedlscnmlneercli worden of 07 drs. L.C. Bulens

gevangen zitten. WIJ VERGETEN ZE NIET! 14 drs. R. van Warven

Petities 21 mw. ds. A. van der Wouden

Ook was er de mogelijkheid om petitielijsten te 28 ds. K. Douwes Vesper
tekenen. De eerste voor Narges Mohammadi uit Iran.
Zij heeft 13 jaar gevangenisstraf en 154 stokslagen
gekregen, omdat ze opkomt voor vrouwenrechten en 05 VVR
mensenrechten in haar land. Vorig jaar kreeg ze voor

ds. K. Douwes

haar geweldloze, moedige strijd de Nobelprijs voor 112 V\{RA e ol Maqllano-TromP
de Vrede. Ze kon deze prestigieuze prijs niet zelf in 19 Pinksteren Mw. M. Visch-de Bruijn
ontvangst nemen, omdat ze gevangen zit. We vragen 26 VVR ds. K. Douwes Vesper
in de petitie de Nobelprijswinnaar onmiddellijk vrij te
laten. juni
S ) ) 02 VVR drs. L.C. Bulens
De tweede petitielijst is voor Ahmad Maher uit Zuid- 09 dienst
Jemen. Hij is aangeklaagd voor het verspreiden van geen diens
nepnieuws en het vervalsen van identiteitsbewijzen. 16 VVR ds. K. Douwes
Hieris geen bewijs voor. Hijis gemarteld met elektrische
schokken en waterboarding. Ook werd er gedreigd zijn Collectes mei en juni: Voedselbank Apeldoorn

vrouw en dochter iets aan te doen. De autoriteiten van
Jemen wordt gevraagd Ahmad Maher onmiddellijk vrij

Amnesty International

Mensenrechten gelden altijd, overal en voor iedereen!
Waar onrecht heerst en mensen onderdrukt worden,
komt Amnesty in actie: we doen onderzoek, voeren
campagnes, lobbyen bij regeringen en we geven
voorlichting. Vaak komen door deze acties gevangenen
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eerder vrij of krijgen ze strafvermindering. Met Vereniging Vrijzinnige Regentessekerk
regelmaat krijgt Amnesty goed nieuws berichten. Alle Predikant ds. K. Douwes 06-21622676
informatie is te vinden op www.amnesty.nl kdouwes@gmx.com

Secretariaat  dhr. S. de Haan 055-5427856
npb@regentessekerk.nl

Contactpersoon Regentessekerk
mw. D. Bosveld 055-5211975

Werkgroep Remonstranten Apeldoorn
Onderdeel van Remonstrantse Gemeente Oosterbeek

Contactpersonen
De heer en mevrouw Wielinga-Springer: tel. nr. 055 — 5214499

Eens gelezen in het Haagse Stadhuis:

. Redactie Willy van der Bijl
Wees in het leven Bea van Maaren
Als een voorbijganger Ria Siegelaar

En laat iets moois achter.
Want uiteindelijk

b . De redacteuren verzorgen bij toerbeurt de eindredactie.
Zijn wij slechts gasten

Bij dit nummer is dat gedaan door Willy van der Bijl.

In het leven. Van Alibnabo Talib. Sluitingsdatum volgende nummer: 10 juni
En gasten moeten Bewoner van Den Haag. Kopijadres: redactie@regentessekerk.nl
Uiteindelijk

Weer vertrekken. (Ingestuurd door Nel Maria Heins)
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