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Zoals u in het vorige nummer van het RKB hebt 
kunnen lezen ondergaat dit blad met ingang van dit 
jaar een verandering. Door redactie en bestuur, met 
ondersteuning van de mensen van Elwipress, is de 
afgelopen tijd veel nagedacht, overlegd, gepuzzeld.
De uitkomst van deze inspanning ligt nu voor u. Een 
vernieuwd, modern ogend RKB dat u het komende 
jaar op twee manieren toegestuurd krijgt, namelijk op 
papier in uw brievenbus en digitaal in de mailbox.
En dan de naam Regentessekerkblad. Die kan ook 
wel een opfrisser gebruiken. Als u een leuk idee hebt 

zouden we dat graag van u vernemen, mailen naar 
redactie@regentessekerk.nl of bellen naar een van 
de redactieleden (zie jaarboekje). We zijn benieuwd!
In de loop van dit jaar zal blijken voor welke versie u 
de voorkeur hebt. Na die periode zullen we u vragen 
of u genoeg hebt aan de digitale versie of dat u het 
blad liever op papier wilt blijven ontvangen.
We hopen dat de overgang soepel zal verlopen 
en wensen u veel genoegen met het vernieuwde 
kerkblad!

Net als advent is de liturgische kleur van de veertigdagentijd 
paars. De kleur staat symbool voor bezinning, inkeer en 
voorbereiding. Toch draagt de veertigdagentijd een heel 
ander karakter dan advent. Waar het bij advent vooral gaat 
om hoopvolle verwachting, daar staat de veertigdagentijd 
onder een sombere spanning. Niet voor niets wordt de 
veertigdagentijd ook lijdenstijd genoemd. De veertigdagentijd 
is onlosmakelijk verbonden met neergang en sterven. Al is 
het niet alléén maar kommer en kwel.

Het gedicht van Herzberg sluit naar mijn idee goed aan 
op de veertigdagentijd. Helemaal omdat er tegenwoordig 
vaker sneeuw valt in de tijd voor Pasen dan voor Kerst. In 
de veertigdagentijd gaat het er om dat we - in de poëtische 
beelden van Herzberg - oog hebben voor de laatste sneeuw, 
voor het verdwijnen van pijn. Het is een oefening in verstilling, 
in bewust en aandachtig in het leven staan. Een oefening ook 
in dankbaarheid, omdat het leven niet zo vanzelfsprekend is 
als het soms lijkt. En dan kun je gaandeweg wél de sneeuw en 
pijn zien veranderen en verdwijnen. En als we daar oog voor 
krijgen opent zich na het het dieptepunt van Goede Vrijdag 
vanzelf de weg naar het feest van Pasen.

Ds. Klaas Douwes

En of het hier gesneeuwd heeft

Eerste sneeuw. Ja eerste sneeuw, 
maar wie heeft ogen voor de laatste,
de laatste sneeuwpop, het smelten
van de voeten, wie let daarop?

Zo gaat het ook met pijn.
Je voelt het onbarmhartige
begin maar het verdwijnen
maak je op uit het verdwenen zijn.

- Judith Herzberg
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Donderdag 11 april gaan we weer 
poetsen. Vooral de kerkzaal en 
de keuken zijn er aan toe! We be-
ginnen om 10 uur met koffie en 
dan bespreken we wie er wat wil 
gaan doen. Ik zal zorgen voor een 
eenvoudige lunch. Wie mee wil 
doen graag, meld je bij mij of bel 
of mail.
Het wordt vast zoals altijd weer 
een nuttige gezellige dag!
Christien de Graeff  
tel. 055-3553005 of 
cdegraeff@kpnmail.nl

Piep-Piep

Een koude, natte dag. 
Verkleumd bereik ik de supe-
markt. Voor mij bij de kassa staat 
een man met een halfje bruin en 
een pak sap.
€ 2,78 zegt de jonge caissiere. 
Een piep klinkt, ‘geen saldo.’

De man kijkt niet verbaasd, ac-
cepteet gelaten zijn lot en loopt 
naar buiten. Dan pakt het meisje 
haar telefoon, houdt hem voor 
het pinapparaat. Piep-piep klinkt 
het en dan rent ze achter de man 
aan om hem zijn boodschappen 
te geven.

Poetsdag 
2024

Uit de krant 
geknipt

Op Witte Donderdag 28 maart 
is er vanaf 19:00 uur een viering 
met avondmaal in de Regen-
tessekerk. Er zal een kort verhaal 
verteld worden over een stille 
lunch met God. Ook lezen we 
poëzie en een gedeelte uit het 
evangelie naar Johannes. Verd-
er is er ruimte voor muziek, stilte 
en samenzang. Op die manier 
kunnen we ook in deze tijd even 
samen stilstaan in de Goede 
Week voor Pasen.

Stille Week
U ziet mij niet, maar U 
kunt wel iets van mij 
lezen. Ik ben al geruime 
tijd niet in de kerk 

geweest, omdat mijn gezondheid het 
wat laat afweten. Gelukkig is er weer 
perspectief en zoals mijn dochter 
zegt: “Het komt goed.” Ik hoop weer 
snel in de kerk te kunnen komen en de 
bestuurlijke taken weer volledig op me 
te kunnen nemen. De kerkelijke zaken 
gaan zo goed het gaat met beperkte 
menskracht door. Daarbij is er weer 
aandacht gevraagd voor de centjes 
middels de brief en kerkbalans. Toch 
een belangrijk aandachtspunt. Ook 
in verband met de toekomst gaan 
wij in gesprek met Klaas om een 
wat andere invulling te geven aan 
zijn betrokkenheid bij de gemeente. 
Een vaste predikant is toch voor een 
kleine krimpende gemeente een dure 
constructie. Verder gaan we met grote 
inzet van een beperkt aantal mensen 
door met de vaste dingen.

De Remonstranten
Op 12 december bijna een jaar na het 
afsluiten van de overeenkomst van 23 
januari 2023 kregen wij de volgende 
mededeling: De RGA bevindt zich op 
dit moment met de Remonstrantse 
Gemeente Oosterbeek qua 
aansturing en organisatiestructuur 
in een overgangsfase. Er wordt naar 
gestreefd om in de eerste maanden 
van 2024 duidelijk te krijgen hoe de 
RGA er bestuurlijk uit gaat zien. Op 
28 december kregen wij een brief 
van Renny waar onder andere het 
volgende in stond: Hierbij wil ik jullie 
laten weten dat Wim Sips en ik zondag 
17 december in een ledenvergadering 
van de RGA respectievelijk als 
penningmeester en voorzitter/

secretaris van de kerkenraad RGA zijn 
afgetreden. Geen reden en ook geen 
uitleg over de verdere gang van zaken. 
Wie is nu het aanspreekpunt. Dat zou 
Oosterbeek moeten zijn maar die zijn 
geen lid van de RGA en dus ook voor 
ons geen gesprekpartner. Omdat 
we geen afdoende antwoord kregen 
hebben we in overleg met adviseur van 
Meijenfeldt een brief aan Wim Sips en 
Pieter Jobsis, leden van de werkgroep 
die betrokken waren bij overeenkomst 
van 23 januari, gestuurd met een 
verzoek om opheldering. Wij blijven 
vasthouden aan de overeenkomst van 
23 januari 2023 en de afspraken over 
huur en het gebruik van de kerk. Tot 
zover ons feuilleton.

De stichting
Met het beheer zijn er geen bijzondere 
problemen of zaken aan de orde. Wel 
worden de beheerskosten steeds 
hoger, wat best zorgelijk is. Het feit dat 
Renny en Wim geen lid meer zijn van 
de kerkenraad van de RGA betekent 
automatisch dat ze ook geen deel meer 
uitmaken van het stichtingsbestuur. 
Inmiddels zijn de vacatures ingevuld: 
Philippien van der Ben als secretaris 
en Richard Wijkhuis als bestuurslid. De 
stichting functioneert verder op basis 
van het voorstel tot wijziging van de 
statuten, dus zonder stichtingsraad.
Ik sluit af met een groet voor allen soms 
in vreugde soms met zorgen en het 
motto van de vrijzinnigen Varsseveld 
: Vrolijk Vrijzinnig Eeuwig Onderweg. 
Vrolijk zal nog wel lukken in de meeste 
gevallen. Het eeuwig onderweg lijkt mij 
voor de Regentessekerkgemeenschap 
wel wat lang.

Arend van der Beek                                                                                                                         
voorzitter VVR

Lunch in de kerk?  Nee?  JA, op 
zondag 7 april

In 2004 begonnen we, een experi-
ment. Het slaagde en elk kwartaal 
aten we met elkaar aan een lange 
tafel. Behalve de kooksters waren 
er tafeldekkers, soeproerders en af-
wassers. Samen, dat was de sleutel 
tot plezier. Corona temperde alles, 
toch, voorzichtig, begonnen we 
weer. Maar na vorig jaar maart lag 
alles stil.

Nu komt er weer een lentelunch, 
na Pasen, op zondag 7 april. Na de 
dienst natuurlijk eerst koffie, dan 
een drankje, tafeldekken en om 12 

uur beginnen we met het voorg-
erecht. Dan sluiten we voor half 
twee af met koffie/thee.

Doen jullie weer mee? Voorlopig 
blijft het € 5,- per persoon. Graag 
opgeven op de lijst of per telefoon 
of mail.

Namens Mies de Haan, Atie Breed-
veld, Christien de Graeff en Hilde-
gard Kretchmann,

Ada Stafleu
stfl.apel@wxs.nl |  tel. 055-5211185

VVR bestuur en Stichting Regentessekerk
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De Remonstrantse 
Gemeente Apeldoorn en de 
Werkgroep Remonstranten 
Apeldoorn

In de algemene ledenvergadering van de 
Remonstrantse Gemeente Apeldoorn op 17 
december j.l. zijn de twee kerkenraadsleden 
afgetreden en is de vergadering akkoord 
gegaan met de overname van het bestuur door 
de Remonstrantse Gemeente Oosterbeek. Hoe 
dit zal worden uitgewerkt wordt besproken op 
een binnenkort te houden ledenvergadering. 

De WRA verzorgt in 2024 remonstrantse 
diensten in de Regentessekerk. Hierbij 
fungeren Frieda en Rijnder Wielinga als 
coördinatoren. De WRA wordt bij de diensten 
bijgestaan door de VVR, met name wat betreft 
de organisten, de gastheren/gastvrouwen, en 
alle voorzieningen van de Regentessekerk. 
Hiervoor spreken wij graag onze dank uit.

In 2024 zijn er 12 diensten ingeroosterd, 1 per 
maand, vermeld in het jaarboekje. Er zijn 2 
wijzigingen, nl. op 24 maart dr. M Junte en op 
23 juni mw. ds. S. Coenradi.

Er wordt nu door de contactleden van de WRA 
een ‘groot-huis bezoek’ voorbereid voor 24 
april, waarbij de predikanten van de RGO de 
begeleiders zullen zijn. U zult daar binnenkort 
verder bericht over ontvangen.

In 2025 treden Frieda en Rijnder Wielinga 
af als coördinatoren van de WRA. Er is/zijn 
geen opvolger(s) gevonden. Er zijn nu geen 
diensten van de WRA in 2025 voorzien.   

Rijnder en Frieda Wielinga 

GEZAMENLIJKE DIACONIE 
DANK AAN ALLE GEVERS!

De collectes in november en december 
waren voor de Voedselbank. Ze brachten  

€938,30 op. Een heel mooi bedrag.
 
26 november was het Eeuwigheidszondag. 
Toen gingen de kanselbloemen en het 
collectegeld naar het Hospice: €170,- 
En bij de Kerstdienst was het doel Stichting ‘k 
Leef: €155,-
Fijn dat we toch met ons kleine kerkje anderen 
kunnen helpen. 

Op 4 februari was de dienst gewijd aan Artsen 
zonder Grenzen. in een superkort filmpje 
zagen we hoeveel hulp ze bieden, over de hele 
wereld. Indrukwekkend. 
In het volgende Regentessekerkblad leest 
u hoeveel de collectes voor hen hebben 
opgebracht.
 
In maart en april springen we dan naar een 
nieuw doel, het Kenya fonds. Niet echt nieuw, 
ze bestaan al meer dan 25 jaar. We hebben 
ook al eerder voor hen gecollecteerd. Ze 
bieden hulp en zorg voor meisjes en jonge 
vrouwen en hun kinderen.
Ook kunnen de moeders een opleiding volgen, 
zodat ze in staat zijn in hun levensonderhoud 
te voorzien. U hoort er later meer over.

Geld overmaken per bank gaat makkelijk:
Stichting Regentessekerk NL 16 INGB 
0001122119, met vermelding van het 
collectedoel.

Namens de Diaconie
Ada Stafleu
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Journalist - een 
levensgevaarlijk beroep?
Onderzoeksjournalist Mohamed Ibrahim Osman Bulbul 
werd op 17 augustus 2023 opgepakt in Somalië. Hij 
publiceerde over mogelijk misbruik van EU gelden. 
Aanklacht: ’ schade toebrengen aan de staat.’ Amnesty 
voerde actie voor hem.

Nu heeft een rechtbank in Somalië de aanklacht 
verworpen. Bulbul is vrijgesproken. Zijn advocaten en 
de Somalische vakbond voor journalisten zijn ervan 
overtuigd dat Amnesty’s acties hielpen. Publiekelijk 
aanklagen legde teveel druk op de autoriteiten zodat ze 
overgingen tot vrijlating.

In de afgelopen 5 jaar zijn alleen in Somalië al meer dan 
12 journalisten vermoord. Wereldwijd in 2022 meer dan 
67. Vooral in Oekraïne, Mexico en Haiti.

Ook onze kleinschalig acties in de kerk - je handtekening 
op de maandelijkse petitielijst - heeft effect. Als niemand 
een boosaardige overheid tot de orde roept, wordt het 
nog slechter met de mensenrechten. En wij, in ons vrije 
Nederland, lopen geen gevaar als we kritiek uiten.

Fijn als u Amnesty blijft steunen.
Ada Stafleu

Kwikstaart
 
Kwikstaart bij het ven    
Drinkt van het water
Poetst zijn veren
Maakt toilet
 
Spiegelbeeld beweegt
Synchroon met de vogel
Oase van rust
Adem voor de ziel.
 
José van der Meer                                                                                                                                 
voorgelezen op de poëziemiddag     

KERKDIENSTEN
Aanvang diensten 10.00 uur            
Vesper 16.30 – 17.00 uur

februari   
18 WRA mw. ds. Y.J. Hiemstra                                                                                                                              
25       VVR mw. M. Bolijn Vesper   

maart
03 VVR ds. K. Douwes
10 geen dienst
17 VVR mw.M. Visch-de Bruijn
24 WRA dr. M. Junte  Vesper
31 Pasen ds. K. Douwes
  
april
07 VVR drs. L.C. Bulens
14 VVR drs. R. van Warven
21 WRA mw. ds. A. van der Wouden
28 VVR ds. K. Douwes  Vesper

Collectes februari: Artsen zonder grenzen
Collectes maart en april: Kenyafonds

14 maart   Voorstelling Nathan
21 maart   Themacafé   
 7 april   Lunch
11 april   Poetsdag
18 april   Excursiecafé   

Agenda
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